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Woord van de pastor

door Pater Andy Jebarus sdb

Samen op weg naar Pasen

Beste parochianen

Met Aswoensdag op 18 februari 2026 zijn wij
opnieuw de Veertigdagentijd binnengegaan: een tijd
van inkeer, verstilling en voorbereiding. Veertig dagen
lang worden wij uitgenodigd om bewust stil te staan
bij ons leven, bij onze relatie met God, maar ook bij
onze verbondenheid met elkaar, als gemeenschap
van gelovigen. Samen mogen wij op weg gaan, in het
spoor van Christus, onze Redder.

De Veertigdagentijd is geen sombere periode waarin
het lijden centraal staat om zichzelf, maar een
genadetijd. Het is een weg van bekering: een
innerlijke beweging van het hart, terug naar God én
naar elkaar. In het evangelie roept Jezus ons op tot
gebed, vasten en aalmoezen geven — niet als uiterlijk
vertoon, maar als middelen om ons hart te openen
voor Gods liefde (Mattels 6,1-18). Door minder ruimte
te geven aan ons ego, ontstaat er ruimte voor God, en
ook voor de ander die ons nabij is.

Deze weg van bekering beleven wij niet alleen. Wij zijn
Kerk, samen. Juist in deze tijd worden wij uitgenodigd
om aandacht te hebben voor elkaar: om te luisteren
naar wie het moeilijk heeft, om nabij te zijn bij wie
zich alleen voelt, om elkaar te steunen in geloof en
hoop. Aalmoezen geven krijgt dan ook een brede
betekenis: door het besteden van tijd, aandacht,
bemoediging en mededogen.

Centraal in deze weg staat het kruis. De kruisdood
van Jezus is geen noodlottig einde, maar de uiterste
uitdrukking van zijn liefde. Aan het kruis openbaart
God zich niet als een verre heerser, maar als een God
die onze menselijke kwetsbaarheid deelt. Jezus draagt
het lijden, de zonde en de dood — niet om ons te
veroordelen, maar om ons te redden. Zoals de Kerk
belijdt: door zijn gehoorzaamheid tot de dood. heeft
Christus ons verzoend met de Vader.

Toch eindigt ons geloof niet bij het kruis. Het
kruis kan alleen begrepen worden in het licht
van Pasen. De verrijzenis van Jezus is Gods
beslissende antwoord op het lijden en de
dood. Het graf is niet het laatste woord. In de
verrijzenis wordt zichtbaar dat liefde sterker is
dan de dood, en dat wie zich toevertrouwt
aan God, niet verloren gaat.

Voor ons, als gelovigen van vandaag, betekent
dit dat ook onze weg door moeite, twijfel en
pijn niet zinloos is. In de verrijzenis van
Christus ligt onze hoop verankerd. Elke
eucharistieviering herinnert ons eraan dat wij
leven uit Pasen. Wij zijn een volk onderweg,
gedragen door Gods trouw. Christus is de Heer
van het leven; Hij geeft alles op om ons terug
te brengen naar de Vader.

Laten wij daarom in deze Veertigdagentijd
ons hart openen voor Gods genade, en voor
elkaar. Laten wij elkaar dragen in gebed, voor
elkaar bidden in stilte en in de liturgie, en
samen groeien in geloof. Zo mogen wij als
parochiegemeenschappen een levend teken
zijn van hoop en liefde.

Moge deze Veertigdagentijd voor ieder van ons
een tijd zijn van verdieping, van verzoening en
van geestelijke groei. Laten wij samen op weg
gaan naar Pasen, met een open hart en een
waakzame blik voor elkaar, in het vertrouwen
dat God, ook in ons, nieuw leven wil wekken.

Een gezegende Veertigdagentijd toegewenst,
en straks een zalig Paasfeest!



Van twee naar één parochieblad

Daar is hij dan, de eerste editie van het gezamenlijk parochieblad voor onze parochies:
Geloven in West.

De RK-parochies Emmaiis en De Vier Evangelisten slaan hiermee de handen ineen om een
verbindend en informatief blad te blijven verzorgen.

Dit moment betekent ook een afscheid.

Pater Simon en enkele vrijwilligers verzorgden jarenlang de samenstelling van Het Goede Nieuws
voor de parochie De Vier Evangelisten. Mevrouw Linda en mevrouw Marie-Louise verzorgden met
grote toewijding het parochieblad Geloven in West voor de Emmaiisparochie. Met zorg, creativiteit
en betrokkenheid hebben zij bladen gemaakt die door velen met plezier werden gelezen. Namens
de nieuwe redactie danken wij hen voor hun jarenlange inzet.

De nieuwe redactie neemt het stokje over.

Vanuit de 4 parochies zullen bijdragen komen van: Eugene (Augustinuskerk), Anneke (Boomkerk),
Catharina (Vincentiuskerk) en Natalia (Pauluskerk). Natalia is tevens hoofdredacteur.
Pastoor-moderator Wilfried Wambeke is onze eindredacteur.

Samen willen wij bouwen aan een parochieblad dat blijft verbinden, informeren en inspireren.

Wij hopen dat u het nieuwe blad met evenveel plezier zult blijven lezen.
Suggesties en bijdragen blijven van harte welkom (redactie@rkamsterdamwest.nl).




Vastenactie 2026

En Hij zei: "Geven jullie hen maar te eten."

Al 65 jaar komt de Katholieke Kerk in Nederland in beweging
voor mensen wereldwijd die het zwaar hebben. Omdat ze leven
in armoede, in een wereld vol geweld en uitbuiting, in een
wereld die geteisterd wordt door de gevolgen van de
klimaatverandering.

Met de vastenactie slaan we een brug tussen hier en daar, tussen
harten van mensen die we niet persoonlijk kennen en ons eigen
hart. En het mooie is: het doet ertoe! Op al die plekken waar in
de 65 afgelopen jaren hulp werd geboden, is het leven van die
mensen een beetje kwaliteitsvoller geworden.

Het thema van dit jaar komt uit de parabel van de vijf broden en
twee vissen. Jezus zegt tot zijn leerlingen: "Geven jullie hen
maar te eten.” Hij vraagt gewoon te delen van wat we hebben.
Daar gebeurt het wonder: waar mensen voor elkaar in
beweging komen. Ook kleine beetjes kunnen een groot verschil
maken!

Dit jaar neemt de vastenactie ons mee naar Bolivia. Daar, in het noorden van het land, waar bijna alles nog
is bedekt door regenwoud, woont en werkt bisschop Eugenio Coter. Samen met zijn team delen ze wat ze
hebben, geven ze eten aan wie honger heeft, hebben ze zorg voor hen die ziek zijn en bezoeken ze de
gevangenen. Ze zien geen armen, zieken of criminelen: ze zien mensen. Mensen die het verdienen om een
waardig en waardevol leven te hebben.

Daar gebeuren de werken van barmhartigheid; daar realiseren mensen de opdracht van Jezus. Zoals
Pincha, een oude zieke vrouw, die elke dag - mede namens de bisschop - de gevangenissen in haar stad
bezoekt waar honderden mannen en vrouwen leven in absoluut mensonterende omstandigheden.
Pincha ziet geen criminelen: ze ziet mensen die honger hebben. En dus brengt ze eten.

De zeven werken van barmhartigheid: een weg
van Liefde en Menselijkheid!

In een wereld die steeds individualistischer lijkt te worden, wordt het
hoe langer hoe belangrijker om oog te hebben voor kleine,
kwetsbare mensen. De zeven werken van barmhartigheid zijn
geworteld in het hart van het evangelie. Ze nodigen uit om
daadwerkelijk te reageren op het lijden van anderen: de hongerigen
voeden, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen
herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de
doden begraven. Deze werken vinden hun oorsprong in de woorden
van Jezus zelf die te vinden zijn in Matteiis 25: "Wat je gedaan hebt
aan de minsten van mijn broeders, dat heb je voor Mij gedaan."

In beweging voor een ander
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Veertigdagentijd 2026

Campagneproject 2026: ondersteuning van gevangenen

Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard en moeilijk. Mensen leven er dicht op elkaar, moeten in hun
eigen onderhoud voorzien en hebben niets om handen. De voorzieningen zijn het minimale: een paar
toiletten voor honderden mensen, nauwelijks verlichting, nauwelijks stromend water, geen ventilatie en
veel meer mensen in de cellen dan waarvoor ze bedoeld zijn. Honger, verveling en uitzichtloosheid
maken het leven hier extra hard. Bovendien hebben veel mensen die hier terecht komen nauwelijks
toegang tot juridische bijstand, waardoor ze vaak onnodig lang in de gevangenissen verblijven.

Het bisdom is al langer actief in de drie gevangenissen in Pando. Vrijwilligers brengen onder meer
voedsel, kleding, boeken, zeep en aspirines en zorgen voor hulp bij het aanvragen van de juiste papieren
om de toegang tot de rechtspraak mogelijk te maken. De nood overstijgt echter ruimschoots de
capaciteit van de vrijwilligers. Het Vastenactie-campagneproject 2026 is dan ook een concrete weg om
barmhartigheid en hoop te brengen op deze vergeten, donkere plekken.

Wilt u dit project steunen, doneer dan op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Gouda.
In onze kerken zal tijdens de veertigdagentijd een deurcollecte gehouden worden of u zal bij de vitgang
van de kerk een collectebus vinden waarin u uw donatie kunt achterlaten.

Activiteiten in de Veertigdagentijd

Kruisweg

ledere vrijdag van de veertigdagentijd is er om 15.00 uur een
kruisweg, zowel in de Pauluskerk als in de Boomkerk.

De eerste keer is op vrijdag 20 februari 2026 en de laatste keer
op Goede Vrijdag.

'Licht dat leven geeft' - digitale 40-dagenretraite
Platform Ignatiaanse spiritualiteit

Deze retraite wil geen losse momenten van inspiratie bieden,
maar een samenhangende weg door de veertigdagentijd.

Zo groeit er gaandeweg meer aandacht, meer innerlijke ruimte
en een dieper verstaan van wat Pasen kan betekenen.

Uitwisselingsgroep 40-Dagenretraite - 'Licht dat leven geeft'

In de veertigdagentijd nodigen we u uit voor een innerlijke reis.

Een weg van stilte, gebed en aandacht voor Gods aanwezigheid in uw leven. Omdat deze weg soms
alleen kan voelen, komen we wekelijks samen in een kleine uitwisselingsgroep. We delen eenvoudig wat
ons raakt in het gebed.

Bezinningsdag over de veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen

Op 7 maart 2026 zal er een recollectiedag plaatsvinden in de Pauluskerk (Pieter Calandlaan 196). Pater
Wilfried Wambeke zal samen met de deelnemers reflecteren over de zondagslezingen van de
veertigdagentijd, over de intense dagen van de Goede Week en over de leven-gevende boodschap
van het Paasgebeuren.

Meer over deze activiteiten vindt u op pagina 23-25.



Vasten 1s meer

bidden

De veertig dagen naar Pasen toe zijn veel meer
dan de tijd van vasten. Dat laatste woord zit

te veel vast aan de goede gewoonte om in
deze periode te minderen in je consumptie,
met alles erop en eraan. Minder eten, anders
consumeren, niet meer snoepen, geen alcohol
drinken, dat verwijst allemaal naar vasten. Ik
denk dat de veertig dagen naar Pasen veel
ruimer bedoeld zijn: als een tijd om los te laten
en om stil te worden, om de Bijbel te lezen en
om te mediteren. Ik durf zelfs wel te zeggen
dat we veel te lang hebben ingezet op de
buitenkant van de veertig dagen en veel te
laat de weg hebben gewezen naar de binnen-
kant. Want daar gebeurt het wonder van de
woestijn naar Pasen toe. Zelf probeer ik de
gebedstijden van het kloosterleven te volgen
en met dezelfde regelmaat te bidden. Vasten is
dus niet minderen, maar ook meer willen doen:
meer bidden, meer stil zijn, meer afdalen in je
eigen hart, meer de deur van je ziel vinden om
de stem van God te horen. Het helpt mij om
dan iedere dag op meerdere momenten de
Psalmen te lezen. Sterker nog, als ik meer bid
dan wordt mijn ruimte om door God gevonden

te worden steeds groter. Vasten is dus niet alleen

maar meer, maar ook groter. De ruimte in mijn
binnenste wordt groter. Je zou het ook anders
kunnen zeggen: het huisje van mijn hart zit op

Leo Fijen is bekend van zijn boeken

en televisieprogranima’s over kerken en
kloosters. Plekken die hij zell ook requent
bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet
deelt hij hier graag met u.

Inspiratie - Column

slot voor alle dagelijkse impulsen van internet,
radio en televisie, maar wordt juist groter en
groter zodat God een comfortabele woning
krijgt in mijn binnenste. Als je meer bidt en
vaker stil bent, gaat de deur van je hart op slot,
maar gaan alle ramen daar open om God steeds
meer ruimte te geven. Als ik dat doe is de tijd
van vasten een bijna hallucinerende ervaring:
God roept mij en ik luister. Misschien is dat wel
de essentie van vasten: meer bidden, meer stilte
zodat God je kan roepen en je steeds beter kunt
luisteren.

“Ik denk dat de veertig
dagen naar Pasen veel
ruimer bedoeld zijn”




Van de BESTUURSTAFEL

Al enkele jaren is er een gezamenlijk parochiebestuur voor het 'samenwerkingsverband' van de
RK-parochies Emmats (Oud West) en De Vier Evangelisten (Nieuw West). Voor dit uitgestrekt gebied zijn 3
paters Salesianen van Don Bosco aangesteld als pastores. Zij kunnen rekenen op het parochiebestuur dat
maandelijks vergadert en op vele tientallen vrijwilligers die zich in de beide parochies engageren.

De parochie is een kerkelijke rechtspersoon. De bestuursleden worden benoemd door de bisschop. De
voornaamste taak van het bestuur bestaat erin de mogelijkheden te creéren opdat de parochies hun
kerntaken kunnen realiseren: verkondiging, gemeenschapsopbouw, liturgie en diaconie. Bestuurstaken
situeren zich vooral op het vlak van organisatie, financieel beheer, onderhoud van de kerkgebouwen en
andere eigendommen (pastorieén, de Pancratiusbegraafplaats in Sloten...), verzekeringen, overeen-
komsten met gemeenschappen die onze kerken gebruiken (de Poolse parochie, de Fatimagmeenschap...)
en nog veel andere zaken van materiéle en beleidsmatige aard. Voor dit alles is het ontwikkelen en
realiseren van een beleidsvisie op de lange termijn noodzakelijk.

In wat volgt, willen we enkele zaken aanhalen die momenteel aan de orde zijn in het bestuur.

Het begin van een nieuw jaar betekent dat het jaar boekhoudkundig afgesloten wordt, dat de 'Rekening
en Verantwoording' wordt voorgelegd en dat er een begroting moet zijn voor het komende jaar.

We hebben besloten de twee parochiebladen te laten fuseren tot één blad: Geloven in West (= Oud West +
Nieuw West). Jaarlijks zullen 4 edities verschijnen: bij het begin van de veertigdagentijd, rond Pinksteren,
bij het begin van het nieuwe werkjaar (september) en bij het begin van de advent. Het blad telt voortaan
32 bladzijden. Voor de nieuwe redactie is het een stevige uitdaging, en suggesties zijn altijd welkom.

Er komt ook één website voor de beide parochies samen. Een werkgroep is daar druk mee bezig.

De Verrijzeniskerk in de wijk Slotervaart (Louis Bouwmeesterstraat) wordt verkocht. Momenteel wordt
onderzocht of een herbestemming mogelijk is. Daarna zal ook de kerk Het Nieuw Verbond (OLV van
Lourdes) in Slotermeer (Granpré Moliéreplein) te koop worden gesteld.

Een grote bezorgdheid is het energieverbruik in onze kerkgebouwen. Gevolg gevend aan de encycliek
Laudato Sivan paus Franciscus willen we investeren in verduurzaming. We geven nu prioriteit aan de
Pauluskerk (Pieter Calandlaan) en de bijhorende gebouwen. Deze plek heeft een drukke bezetting want
acht verschillende geloofsgemeenschappen vinden hier onderdak: naast de Nederlandstalige
gemeenschap zijn er de Polen, een Filippijnse, een Oegandese, een Antilliaanse, een Litouwse en twee
Indonesische gemeenschappen. We onderzoeken de mogelijkheden van muurisolatie, zonnepanelen,
LED-verlichting, warmteboilers, betere verluchting, enz.

Onze aandacht gaat ook uit naar de orgels in onze kerken: het 251 jaar oude Hilgersorgel in de Boomkerk
en het Cavaillé-Collorgel in de Augustinuskerk. En verder is er het kleinere Reil-orgel in de kapel van de
Boomkerk. Midori Oshima en Kees Schuurman zijn door het bestuur aangesteld als 'orgelcommissie' die
verantwoordelijk is voor deze orgels. Alles wat deze orgels aangaat, wordt dus met hen overlegd. Voor het
orgel in de Augustinuskerk, gebouwd door de beroemde Franse orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll, is een
werkgroep opgericht die de overbrenging van dit orgel naar de Boomkerk onderzoekt. Zo zou de
Boomkerk in de toekomst beschikken over twee monumentale orgels, wat bijvoorbeeld heel wat
mogelijkheden kan bieden voor orgelconcerten, waardoor deze kerk nog meer bekendheid kan krijgen.
De overbrenging van het orgel zal de datum bepalen waarop de Augustinuskerk zal worden gesloten.

Ten slotte vermelden we nog dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe secretaris omdat de huidige
secretaris de leeftijdsgrens heeft bereikt. Het profiel kunt u vinden op www.rkamsterdamwest.nl. U kunt
ook rechtstreeks contact opnemen met de pastoor-moderator: wilfried. wambeke@rkamsterdamwest.nl.
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Patroonheilige van de Vincentiuskerk:
de heilige Vincentius a Paulo

Dit jaar bestaat de Vincentiuskerk 125 jaar. De kerk is
vernoemd naar de heilige Vincentius, ook bekend als Sint
Vincentius a Paulo.

Maar wie was Sint Vincentius, en wat kunnen we vandaag,
in 2026, nog leren van deze heilige?

Van ambitieuze priester
naar dienaar van de armen

Vincentius a Paulo werd in april 1581 geboren in de buurt
van Ranquine, Frankrijk, in een boerenfamilie, als derde
zoon van Jean de Paul. Zijn jeugd stond in het teken van
hard werken, met verantwoordelijkheden zoals het
dagelijks verzorgen van het vee. Ondanks zijn bescheiden
afkomst blonk Vincent uit in intelligentie en ambitie. Hij
ging naar de Franciscaanse school in Dax en studeerde
daar theologie. In zijn jonge jaren hoopte hij op een
comfortabel leven en een goede positie binnen de Kerk.
Maar God leidde hem anders.

Tijdens zijn priesterwerk kwam hij in aanraking met schrijnende armoede: zieken zonder verzorging,
kinderen zonder thuis, gezinnen zonder brood. Deze ontmoetingen raakten hem diep. Langzaam
begreep hij dat Christus zelf aanwezig is in wie arm, zwak of vergeten is. Vincentius liet zijn eigen
plannen los en koos voor een nieuw pad.

Hij zei later: “De armen zijn onze meesters.”

Vanaf dat moment werd zijn leven één groot dienstwerk: niet uit medelijden, maar uit liefde.

Concrete liefde, niet alleen mooie woorden

Voor Vincentius bleef liefde niet bij woorden alleen. Hij zocht naar praktische manieren om armoede
en nood te verlichten. In 1625 richtte hij de Congregatie van de Missie op, ook wel de Lazaristen
genoemd. Deze priesters werden uitgezonden om het Evangelie te verkondigen en zorg te dragen
voor de meest kwetsbaren.

Samen met Louise de Marillac stichtte hij in 1633 de Dochters van Liefde. Deze religieuze vrouwen
verzorgden zieken, ondersteunden arme gezinnen en boden onderdak aan vondelingen en
ouderen.

Daarnaast organiseerde Vincentius hulp aan gevangenen, oorlogsslachtoffers en daklozen.
Zijn inzet legde de basis voor vele vormen van caritatief werk binnen de Kerk, tot op de
dag van vandaag.



Eenvoudige spiritualiteit

De spiritualiteit van Vincentius was eenvoudig en
concreet. Hij zocht God niet in uitzonderlijke ervaringen,
maar in het dagelijks leven en in de ontmoeting met de
naaste. Voor hem was zorg voor de armen geen bijzaak,
maar een wezenlijk onderdeel van het volgen van
Christus.

Vincentius leerde zijn medewerkers om in iedere mens de
aanwezigheid van Christus te herkennen, vooral in wie
lijdt of tekort komt. Hij vatte dit samen in de woorden:
“We moeten God dienen in de armen,
ende armen in God.”

Zijn geloof was geworteld in gebed, nederigheid en trouw
aan de Kerk. Zo werd zijn innerlijke leven de bron van zijn
uiterlijke dienstbaarheid.

“Ook wij, vandaag in 2026,
worden uitgenodigd
Christus te herkennen in
wie kwetshaar is.”

Nog steeds levend

Het werk van Sint Vincentius eindigde niet met zijn
dood in 1660. Over de hele wereld leven zijn ideeén
voort in de Vincentiaanse familie: religieuze
congregaties, vrijwilligersgroepen en caritatieve
organisaties die zich inzetten voor mensen in nood.
Ook binnen parochies is zijn geest herkenbaar in
diaconale en sociale initiatieven.

Vincentius herinnerde de Kerk eraan dat geloof en
naastenliefde onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Zijn leven laat zien dat zorg voor de armen
geen extra taak is, maar een kern van het Evangelie.

Zo komen we terug bij de vraag: wie was Sint
Vincentius, en wat kunnen we vandaag, in 2026,
nog leren van deze heilige? Misschien dit: dat echte
liefde zichtbaar wordt in daden, en dat ook wij
vandaag nog evenzeer worden uitgenodigd
Christus te herkennen in wie kwetsbaar is.

1
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 Franciscus

1226 — 2026

Franciscaans Jubeljaar 2026

800 jaar geleden overleed Sint Franciscus van Assisi

gepubliceerd: donderdag, 22 januari 2026
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Paus Leo XIV heeft een Franciscaans Jubeljaar
uitgeroepen voor het gedenken van de 800ste
verjaardag van het overlijden van Sint Franciscus
van Assisi. Dit jubeljaar loopt van 10 januari 2026
tot 10 januari 2027 en werd geopend in Assisi.

De paus heeft een decreet laten publiceren
waarin dit speciale, franciscaanse jubeljaar wordt
ingesteld. Dit jubeljaar is op een bijzondere
manier gericht op de leden van de Franciscaanse
familie van de Eerste, Tweede en Derde Reguliere
en Seculiere Orden, evenals aan Instituten van
Gewijd Leven, Apostolische verenigingen en
verenigingen die de regel van Sint Franciscus
naleven of geinspireerd zijn door zijn
spiritualiteit.

Getuigen van vrede

Het jubeljaar wordt door de paus echter
aangeboden aan alle christelijke gelovigen
zonder onderscheid, als aanmoediging om het
voorbeeld van Franciscus na te volgen en
getuigen van vrede te worden. Onder de
voorwaarden die gelden bij een dergelijk jaar,
wordt de gelovigen de mogelijkheid van een
volledige aflaat aangeboden.

Dit jubeljaar is geopend in de Santa Maria degli
Angeli Basiliek in Assisi, gebouwd over het kleine
Portiunculakerkje van Franciscus en op de plek
waar hij stierf. Er werd door de lokale bestuurders
van kerk en stad herinnerd aan de vrede die
Franciscus stichtte tussen de Podesta, een
middeleeuwse burgemeester, en de bisschop van
Assisi.

Voor deze gelegenheid werd het oudste schilderij
van Sint Franciscus van Assisi dat bewaard wordt
in het Porziuncola Museum tentoongesteld in de
basiliek. Het werk dateert uit het midden van de
dertiende eeuw en zou zijn uitgevoerd op een
houten plank van de eerste doodskist van de
heilige Franciscus.

Portiunculakerkje in de basiliek 'Santa Maria degli Angeli’



In Nederland en Vlaanderen

Ook in Nederland en Vlaanderen zal de
franciscaanse familie dit jubeljaar vieren.

Allereerst door een nieuw magazine uit te
brengen, Francesco Magazine, dat gedragen
wordt door verschillende ordes en verenigingen
binnen de franciscaanse wereld.

Ook zullen er tijdens dit jaar bijzondere
activiteiten plaatsvinden die via verschillende
media aangekondigd zullen worden.

De website van de franciscanen komt met een
serie artikelen onder het thema: ‘Franciscus, 800
jaar springlevend'

En er wordt vanaf 4 oktober op diverse plaatsen
een familiemusical uitgevoerd door KOEML.

Heilige Franciscus

Heilige Franciscus, onze broeder,
gij die acht eeuwen geleden
zuster Dood legemoet ging

als een man van vrede,

bid voor ons bij de Heer.

Gij herkende de ware vrede

in het kruis van San Damiano.
Leer ons in Hem de bron te zoeken
van alle verzoening

die elke muur neerhaall.

Gij die ongewapend

de linies van oorlog en onbegrip overstak,
geef ons de moed om bruggen te bouwen

waar de wereld muren optrekt.

In deze tijd

geteisterd door conflicten en verdeeldheid,

bid voor ons
opdat wij vredestichters worden:

ongewapend en onlwapenend geluigen

van de vrede die van Christus komt.

Amen.

Gebed

Paus Leo XIV heeft een speciaal gebed
uitgesproken voor Franciscaanse Jubeljaar 2026,
ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van

Sint Franciscus van Assisi. Het wordt gebeden
van 10 januari 2026 tot 10 januari 2027.

Dit gebed richt zich tot Sint Franciscus als
voorspreker voor vrede en verzoening, en werd
door de paus aangeboden aan de
ministers-generaal van de franciscaanse familie
bij de opening van het jubileumjaar. Het is
gepubliceerd op de officiéle website van het
Vaticaan en wordt door de Kerk aanbevolen om
vaak te bidden gedurende dit jaar van genade.
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Alpha

in de Pauluskerk

Start: woensdag 4 maart 2026

In de Pauluskerk is de allereerste Alpha-cursus afgerond. Een enthousiaste groep heeft het hele
traject gevolgd en staat nu klaar om nieuwe Alpha’s te begeleiden.

Alpha is een reeks bijeenkomsten waarin je samen met anderen de basis van het christelijk geloof
ontdekt. Vragen als ‘Is er meer?; ‘Wie is Jezus?’ en “Waarom en hoe bid je? komen op een open,
laagdrempelige en respectvolle manier aan bod.

Elke avond bestaat uit drie onderdelen.

1. Samen eten - zo begint Alpha: aan tafel. Het is de plek waar je lekker mag aanschuiven en
genieten van het eten.

2. Een korte inleiding - via een inspirerende video.

3. Gesprek in kleine groepen - alle vragen, meningen en twijfels zijn welkom.
Elke bijenkomst zit je met dezelfde kleine groep. Zo zie je week na week dezelfde mensen,
bouw je een band met elkaar op en leer je elkaar echt goed kennen.

Alpha duurt ongeveer tien weken, op een vaste avond in de week, met halverwege een dag of
weekend weg. Deelname is gratis (voor het weekend kan een vrijwillige bijdrage worden gevraagd).

Is Alpha iets voor mij?

Alpha is voor iedereen: of je nu gelooft, twijfelt of gewoon nieuwsgierig bent.

Of je nog nauwelijks een voet in de kerk hebt gezet of als je al jaren in de kerk komt:
je bent van harte welkom!

Op woensdag 4 maart 2026 starten we in de Pauluskerk voor 10 opeenvolgende woensdagen.
Inloop vanaf 18.30 uur, samen eten om 19.00 uur en daarna de inleiding en een uur gesprek.
Je kunt op 4 maart eerst een avond komen kennismaken om te ondekken of het iets voor jou is,
en daarna beslissen of je verder wil gaan.

Wil je meer info of wil je je aanmelden,
mail dan naar Natalia Torrella: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl
of naar p. Wilfried: wilfried.wambeke@donbosco.nl.

Is er meer?

Over die vraag gaat het in de Alphacursus!



De liturgische kleuren

Mensen vragen zich wel eens af: waarom zijn de middenbladzijden met het overzicht van de vieringen in
onze parochies zo kleurrijk? Heel eenvoudig: de achtergrondkleur van ieder zondag of feestdag stemt
overeen met de kleur van de gewaden die de priester draagt tijdens de viering: wit, groen, paars of
rood. De liturgische kleuren verwijzen niet alleen naar het kerkelijk jaar, maar zijn zelf ook symbolisch.

De verschillende kleuren hebben een dubbel doel. Enerzijds duiden ze de eigenheid aan van de
geloofsmysteries die gevierd worden, anderzijds tonen ze ons de betekenis van het christelijk leven dat
zich ontwikkelt in de loop van het liturgisch jaar.

Tot aan de vierde eeuw was wit de enige liturgische kleur. Later volgden andere kleuren, maar was het
gebruik ervan niet overal gelijk: in Germaanse gebieden gold rood bijvoorbeeld als feestkleur in plaats van
wit. In 1570 bepaalde paus Pius V wanneer welke kleuren gebruikt moeten worden. Zijn besluit geldt tot
op vandaag in grote lijnen nog steeds.

Wit

Wit is de liturgische feestkleur en wordt gebruikt in de kersttijd en de paastijd. Het is ook de kleur van de
hoogfeesten van Christus (behalve die van Zijn lijden). Verder draagt de voorganger witte gewaden (of
zilver- en goudkleurig) op feesten van de heilige maagd Maria, van de heilige engelen, van de heiligen die
geen martelaren zijn en op de hoogfeesten van Allerheiligen (1 november) en van de heilige Johannes de
Doper (24 juni). En verder op het feest van de heilige Johannes Evangelist (27 december) en het feest van
de bekering van de heilige apostel Paulus (25 januari). Wit staat voor zuiverheid, reinheid en onschuld.

Groen

Op alle dagen waarop er geen bijzondere gedachtenis of feestdag is, wordt groen gebruikt. Het is de vaakst
voorkomende liturgische kleur. Groen staat voor hoop, en met name hoop op het eeuwige leven. In de
liturgie wordt groen gezien als de kleur van het toeleven naar de eerstvolgende feestdag of gedachtenis.

Paars

Tijdens de advent (voorbereiding op Kerstmis) en de veertigdagentijd (voorbereiding op Pasen) wordt
paars gebruikt. Op sommige plaatsen is het de gewoonte om roze te gebruiken op de zondagen 'Gaudete
(derde zondag van de advent) en 'Laetare' (vierde zondag in de veertigdagentijd).

Paars wordt eveneens gebruikt tijdens uitvaarten en in de missen voor overledenen (Allerzielen).

Een priester in het blauw is een zeldzaamheid. Deze kleur kan wel gebruikt worden in de liturgie, want
blauw is de kleur van Maria. In sommige landen wordt blauw voor alle Mariafeesten gedragen.

Op dagen die met grotere plechtigheid gevierd worden (bv. het feest van de patroonheilige van het eigen
kerkgebouw) kunnen feestelijke gewaden genomen worden, ook al hebben die niet de kleur van de dag.
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VIERINGEN op zon- en feestdagen

Vieringen in de Pauluskerk A
ledere week zijn er in de Pauluskerk Nederlandstalige vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur (in de
kapel) en op zondagochtend om 10.00 uur.
De Poolse parochie viert wekelijks de eucharistie in het Pools op vrijdag om 19.00 uur (in de kapel) en op
zondag om 12.00 uur.
Op zondag om 14.00 uur komen diverse gemeenschappen samen, gedeeltijk in hun eigen taal:

- op de eerste zondag van de maand de Oegandese gemeenschap,

- op de derde zondag van de maand de Antilliaanse Santa Ana gemeenschap,

- op de vierde zondag van de maand de Indonesische gemeenschap KKI.
De Filippijnse gemeenschap Couples for Christ viert wekelijks in het Engels op zondag om 16.00 uur.
Ten slotte: iedere tweede zaterdag van de maand is er een viering van de Indonesische gemeenschap GKIB
om 16.00 uur in de kapel.
Vieringen op weekdagen in de kapel van de Pauluskerk: maandag, dinsdag en donderdag om 7.45 uur;
woensdag en vrijdag om 11.00 uur.

Vieringen in de Boomkerk

ledere week is er in de Boomkerk een Nederlandstalige viering op zondag om 9.30 uur.

De Portugeessprekende Fatimagemeenschap viert wekelijks de eucharistie om 11.30 uur.

Vieringen op weekdagen in de kapel van de Boomkerk: dinsdag, woensdag en donderdag om 9.30 uur.

Kerk Tijd Voorganger Soort viering

Zondag 15 februari 2026, 6e zondag door het jaar

Pauluskerk 10.00 uur p. Wilfried Wambeke sdb  Eucharistieviering (Filippijns koor)
Boomkerk 09.30 uur p. Andy Jebarus sdb Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Augustinuskerk 11.00 uur dr. Alfons Jaakke Eucharistieviering

Vincentiuskerk 11.00 uur pastor Ushi Janssen Woord- en communieviering

Woensdag 18 februari 2026, Aswoensdag

Pauluskerk  11.00 en 19.00 uur p. Andy Jebarus sdb Eucharistieviering met askruisje
Boomkerk 19.00 uur p. Wilfried Wambeke sdb ~ Tweetalige viering met askruisje
en p. Domingos Monteiro cssp (Nederlands en Portugees)
Augustinuskerk 11.00 uur geen viering Askruisje op zondag 22 februari
Vincentiuskerk 11.00 uur geen viering Askruisje op zondag 22 februari

Zondag 22 februari 2026, 1e zondag in de veertigdagentijd

Pauluskerk 10.00 uur p. Andy Jebarus sdb Eucharistieviering (Pauluskoor)
Boomkerk 09.30 uur p. Henk Janssen wp Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Augustinuskerk 11.00 uur p. Wilfried Wambeke sdb  Eucharistieviering

Vincentiuskerk 11.00 uur p. Gerard Noom Eucharistieviering

Zondag 1 maart 2026, 2e zondag in de veertigdagentijd

Pauluskerk 10.00 uur p. Andy Jebarus sdb Eucharistieviering (jongerenkoor)
Boomkerk 09.30 uur p. Wilfried Wambeke sdb  Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Augustinuskerk 11.00 uur p. Henk Janssen wp Eucharistieviering

Vincentiuskerk 11.00 uur p. Luc Sermeus sdb Eucharistieviering (Vincentiuskoor)
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Zondag 8 maart 2026, 3e zondag in de veertigdagentijd

Pauluskerk 10.00 uur p. Luc Sermeus sdb Eucharistieviering (Pauluskoor)
Boomkerk 09.30 uur p. Wilfried Wambeke sdb  Eucharistieiviering (Franciscuskoor)
Augustinuskerk 11.00 uur p. Frans Gerritsma ofm Eucharistieviering

Vincentiuskerk 11.00 uur pastor Ushi Janssen Woord- en communieviering

Zondag 15 maart 2026, 4e zondag in de veertigdagentijd

Pauluskerk 10.00 uur p. Wilfried Wambeke sdb  Eucharistieviering (Filippijns koor)
Boomkerk 09.30 uur p. Andy Jebarus sdb Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Augustinuskerk 11.00 uur p. Paul Clement osa Eucharistieviering

Vincentiuskerk 11.00 uur p. Frans Mulders sma Eucharistieviering (Vincentiuskoor)

Zondag 22 maart 2026, 5e zondag in de veertigdagentijd

Pauluskerk 10.00 uur p. Andy Jebarus sdb Eucharistieviering (Pauluskoor)
Boomkerk 09.30 uur p. Henk Janssen wp Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Augustinuskerk 11.00 uur pr. Alfons Jaakke Eucharistieviering

Vincentiuskerk 11.00 uur p. Gerard Noom sma Eucharistieviering

Maandag 30 maart 2026, maandag in de Goede Week
Pauluskerk 19.00 uur p. Luc Sermeus sdb Boeteviering met biechtgelegenheid

Dinsdag 31 maart 2026, dinsdag in de Goede Week
Boomkerk 19.00 uur p. Andy Jebarus sdb Boeteviering met biechtgelegenheid

Donderdag 2 april 2026, Witte Donderdag

Pauluskerk 19.00 uur p. Andy Jebarus sdb Eucharistieviering

Boomkerk 19.00 uur p. Wilfried Wambeke sdb  Eucharistieviering (in de kapel)
Augustinuskerk 19.30 uur p. Frans Gerritsma ofm Eucharistieviering
Vincentiuskerk 19.00 uur zr. Zoé Cranssen Woord- en communiedienst

Zaterdag 4 april 2026, Paaswake

Pauluskerk 20.00 uur p. Luc Sermeus sdb Paaswake (Pauluskoor)

Boomkerk 18.00 uur p. Andy Jebarus sdb Paaswake (Franciscuskoor)
Augustinuskerk 19.30 uur p. Henk Janssen wp Paaswake

Vincentiuskerk 19.00 uur p. Aad van Ruiten sss Paaswake (Vincentiuskoor)
Pancratius Sloten 19.00 uur p. Wilfried Wambeke sdb  Paaswake (V. de Lange, cello-zang)
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VIERINGEN (vervolg)

Kerk

Pauluskerk
Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Pauluskerk
Boomkerk

Pauluskerk
Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Pauluskerk
Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Pauluskerk
Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Pauluskerk
Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Pauluskerk
Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Pauluskerk
Boomkerk
Augustinuskerk
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Tijd

Voorganger

Zondag 5 april 2026, Hoogfeest van Pasen

10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

p. Andy Jebarus sdb

p. Wilfried Wambeke sdb
p. Frans Gerritsma ofm
p. Henk Janssen sdb

Maandag 6 april 2026, Tweede Paasdag

10.00 uur
09.30 uur

p. Luc Sermeus sdb
p. Wilfried Wambeke sdb

Zondag 12 april 2026, 2e zondag van Pasen

10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

p. Wilfried Wambeke sdb
p. Andy Jebarus sdb
p. Paul Clement osa
p. Henk Janssen wp

Zondag 19 april 2026, 3e zondag van Pasen

10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

p. Wilfried Wambeke sdb
p. Andy Jebarus sdb

pr. Alfons Jaakke

p. Frans Mulders sma

Zondag 26 april 2026, 4e zondag van Pasen

10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

p. Andy Jebarus sdb

p. Henk Janssen wp

p. Wilfried Wambeke sdb
p. Gerard Noom sma

Zondag 3 mei 2026, 5e zondag van Pasen

10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

p. Andy Jebarus sdb
p. Wilfried Wambeke sdb
p. Henk Janssen wp
p. Wilfried Wambeke sdb

Zondag 10 mei 2026, 6e zondag van Pasen

10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

p. Andy Jebarus sdb

p. Wilfried Wambeke sdb
p. Frans Gerritsma ofm
p. Henk Janssen wp

Soort viering

Eucharistieviering (Pauluskoor)
Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Eucharistieviering
Eucharistieviering (Vincentiuskoor)

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering (Pauluskoor)
Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering (Filippijns koor)
Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Eucharistieviering
Eucharistieviering (Vincentiuskoor)

Eucharistieviering (Pauluskoor)
Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering (jongerenkoor)
Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Eucharistieviering
Eucharistieviering (Vincentiuskoor)

Eucharistieviering (Pauluskoor)
Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Donderdag 14 mei 2026, Hemelvaart van de Heer

10.00 uur
09.30 uur
11.00 uur

p. Wilfried Wambeke sdb
p. Andy Jebarus sdb
p. Andy Jebarus sdb

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering



Zondag 17 mei 2026, 7e zondag van Pasen

Pauluskerk 10.00 uur p. Wilfried Wambeke sdb  Eucharistieviering (Filippijns koor)
Boomkerk 09.30 uur p. Andy Jebarus sdb Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Augustinuskerk 11.00 uur pr. Alfons Jaakke Eucharistieviering

Vincentiuskerk 11.00 uur p. Frans Mulders sma Eucharistieviering (Vincentiuskoor)

Zondag 31 mei 2026, Heilige Drieéenheid

Pauluskerk 10.00 uur p. Wilfried Wambeke sdb  Eucharistieviering (Pauluskoor)
Boomkerk 09.30 uur p. Henk Janssen wp Eucharistieviering (Franciscuskoor)
Augustinuskerk 11.00 uur p. Luc Sermeus sdb Eucharistieviering

Vincentiuskerk 11.00 uur p. Andy Jebarus sdb Eucharistieviering (Vincentiuskoor)

Eucharistievieringen op weekdagen in de kapel van de Pauluskerk

Maandag, dinsdag en donderdag: 7.45 uur
Woensdag en vrijdag: 11.00 uur
Zaterdag: weekendviering om 19.00 uur

Eucharistievieringen en gebedsmomenten op weekdagen in kapel van de Boomkerk
(ingang: Van Gentstraat 21)

Dinsdag: 09.30 uur: eucharistieviering

15.00 uur: Rozenkransgebed
Woensdag: 09.30 uur: eucharistieviering met aansluitend: uitstelling H. Sacrament (tot 11.00 uur)
Vrijdag: 09.30 uur: eucharistieviering

Oecumenische vieringen in de Aug ustinuskerk
Op donderdag 19 februari en donderdag 19 maart 2026, telkens om 11.00 uur (infoop vanaf 10.30 uur).

De paters Salesianen van Don Bosco (p. Luc, p. Andy en p. Wilfried) zijn te bereiken op het adres
waar ze wonen, in de pastorie van de Pauluskerk, Pieter Calandlaan 196 te 1069 LA Amsterdam.
Telefoonnummer: 020 619 17 66.

De priester die op dinsdag, woensdag en vrijdag om 9.30 uur voorgaat in de eucharistieviering in de
kapel van de Boomkerk blijft aanwezig in de pastorie van de Boomkerk tot 16.00 uur. Wie een
gesprek wenst met een priester, kan dan langskomen. We zijn echter niet steeds ter plaatse: soms
gaan we een zieke bezoeken of de communie brengen bij iemand die niet meer naar de kerk kan
komen. Kent u een zieke of eenzame parochiaan die graag een bezoekje van een priester ontvangt,
gelieve ons dan de gegevens te bezorgen.

U kunt ons ook telefonisch bereiken. Pater Andy: 06 26 84 13 41. Pater Wilfried: 06 12 70 06 46.
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Luisterend op weg

Vier de dag dat je gedoopt bent

. N

Tekst: Landelijke Werkgroep Synodaliteit Foto: Unsplash

Paus Franciscus heeft gezegd dat het goed zou
zijn als elke christen zijn of haar doopdatum zou
vieren, net zoals we onze verjaardag vieren. De
dag van ons doopsel als een feestdag: met
slingers en taart, omdat we op die dag
onderdeel werden van onze Kerk en onze
opdracht en roeping als christen hebben
ontvangen. Samen met de toerusting van de
Heilige Geest. Een mooie gedachte, een oproep
om even stil te staan bij wat het betekent om
katholiek te zijn en hoe we dat laten zien.

Wat onze context ook is, we hebben allemaal de
aanleg én het vermogen om de
evangelieboodschap van hoop te delen.
Misschien zien we onszelf niet meteen als
iemand met zulke gaven. En denken we: dat kan
de pastoor toch beter dan ik. Misschien hebben
we nieuwe vaardigheden nodig, of de kans om
te groeien in geloof om ons zekerder te voelen.
Wanneer wij onze netten durven uit te werpen,
kunnen we weleens verrast worden door het
resultaat. Net zoals de leerlingen die een hele
nacht hadden gezwoegd zonder iets te vangen

en op het woord van de Heer zo'n massa vissen
vingen, dat de netten dreigden te scheuren
(Luc. 5, 1-11).

Ook wij kunnen in ons dagelijks leven ons geloof
laten zien en uitdragen. In ons gezin, op het
werk, door onze inzet voor onze medemensen.
Soms met woorden, vaak in daden en kleine
dingen. Met een vriendelijk woord voor die
oudere dame in de supermarkt, een bijdrage
voor de Voedselbank, een goed gesprek met
een jongere die zoekende is. Maar ook door ons
in te zetten als vrijwilliger in onze
gemeenschap, mee te denken over de toekomst
van onze kerkgebouwen of te helpen bij
activiteiten voor jongeren. Ook jouw doop is
van betekenis.

“Wanneer wij onze netten
durven uit te werpen,
kunnen we weleens worden
verrast”

S ™
m&h’ Meer informatie op: www.luisterendopweg.nl en www.rkkerksynode.nl

Luisterend op weg



DOOP op KERSTDAG

Mensen zoeken naar de zin van het leven, naar houvast.
Steeds meer mensen vinden ook weer de weg naar de kerk.
Geregeld vragen ook jonge mensen om gedoopt en gevormd
te worden en de heilige communie te mogen ontvangen. In de
Boombkerk zijn er 13 kinderen en jonge mensen tot 16 jaar die
zich voorbereiden op hun eerste heilige communie die zal
plaatsvinden op zondag 7 juni 2026. Ook in de Pauluskerk zijn
er kinderen, jongeren en volwassenen die zich voorbereiden
op het heilig vormsel dat op zondag 14 juni 2026 zal
toegediend worden door onze bisschop mgr. J. Hendriks.

In de Boomkerk was Kerstmis dit jaar een bijzondere dag.
In de eucharistieviering doopte p. Andy twee volwassenen
en twee kinderen. De twee volwassenen werden tevens
gevormd en ontvingen op die dag voor het eerst de
heilige communie. De jongen van 11 bereidt zich nu voor
op zijn eerste heilige communie.

Voor de parochianen zijn deze momenten van genade zeer
betekenisvol en hoopgevend!
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Vincentiuskerk 125 jaar
Jubileumjaar-activiteiten

Op 7 oktober 1901 werd aan de Jacob van Lennepkade een nieuwe parochiekerk ingewijd:
de Vincentiuskerk. Dat is binnenkort 125 jaar geleden.

In een eerdere editie van Geloven in West heeft u hierover kunnen lezen. Uiteraard gaan we dit vieren
en is er een feestcomité gevormd. Dit comité heeft besloten om, toeleidend naar oktober, iedere
maand iets bijzonders te organiseren voor de parochianen: soms bedoeld voor de kerkgangers (i.v.m.
de beperkte ruimte) en verder voor iedereen die belangstelling heeft.

Op 4 januari jl. was de opening van het feestjaar en werd de vlag opgehangen.
Op 7 februari jl. genoten de kerkgangers al van een stamppotmaaltijd, want samen eten geeft
verbinding en aandacht voor elkaar.

Het verdere programma

22 februari Nade viering en een lunch is er de presentatie van
het Vastenproject voor Bolivia en de zeven werken
van barmhartigheid, met een korte film.

15 maart Na de viering zal Marcel Poorthuis (columnist in
Samen Kerk) met ons in gesprek gaan over
veranderingen in de kerk en onze geloofsbeleving,
met als thema: Metamorfose - alles verandert, niets
vergaat (zie Ovidius).

5 april Paasmorgen - na de viering een gezellige

Paasbrunch met de kerkgangers. 7 okt. 2026

125 jaar
17 mei Meimaand, Mariamaand.

Na de lunch wordt een film vertoond over Maria- Vincentiuske .'

bedevaartplaatsen in Nederland en daarbuiten.

E 20 juni Vintage & Curiosa-verkoop, waarvan de

opbrengst voor de kerk is en aan een goed doel
1212 1 wordt besteed.

—~

18 juli Vakantietijd, dus spelletjestijd. Een
zaterdagmiddag met dammen, kaarten,
Rummikub, Mens-erger-je-niet, enz,, die we
afsluiten met huisgemaakte pannenkoeken.

LI

2 augustus Na de viering en de lunch een heuse quiz,
gepresenteerd door pater Andy Jebarus.
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27 September

10 oktober

11 Oktober

Na de viering is er een relinie van (oud-)pastores en (oud-)parochianen en de vele vrijwilligers die actief
zijn (of geweest zijn) in de Vincentiuskerk. Dan wordt ook de documentaire Het Vincentiusjournaal
gepresenteerd, die in de loop van dit jaar wordt opgenomen. Tevens zal er een boekje verschijnen met
een (gedeeltelijke) herdruk van Herinneringen Vincentius 1901-1989, aangevuld met 35 jaar

Op de jaarlijkse gedenkdag van de H. Vincentius
zal onze bisschop mgr. J. Hendriks in de
Eucharistieviering voorgaan en pastoor Wilfried
Wambeke zal concelebreren.

In de middag zal Theatergroep Aluin een optreden
verzorgen: Metamorfose, n.a.v. Ovidius: Alles
verandert, niets vergaat. (zie ook 15 maart)

Op deze zaterdag is er een “Open dag voor de
buurt” en belangstellenden, met een
overzichtstentoonstelling van 125 jaar
Vincentiuskerk in Amsterdam Oud-West.

Slotdag van het feestjaar, met pastoor Wilfried
Wambeke als voorganger in de eucharistieviering.

Vincentiuskerk in de huidige vorm.

Noteer de data en we zien hopelijk velen van u in dit feestjaar. Welkom.

Namens het feestcomité,

Ada Lases

Activiteiten

‘Licht dat leven geeft’ - digitale 40-dagenretraite
Platform Ignatiaanse spiritualiteit

Van Aswoensdag (18 februari 2026) tot en met Pasen kunt u deelnemen aan de
digitale 40-dagenretraite. U ontvangt dagelijks een korte gebedsmail met een
evangelietekst en een uitnodiging tot stilte en bezinning, als voorbereiding op

Pasen.

Aanmelden kan via: ignatiaansbidden.org.
Deelname is gratis.

Kruisweg

is op Goede Vrijdag.

ledere vrijdag van de veertigdagentijd is er om 15.00 uur een
kruisweg, zowel in de Pauluskerk als in de Boomkerk.
De eerste keer is op vrijdag 20 februari 2026 en de laatste keer

Biddend en zingend gaan we langs de 14 staties en overwegen
we de lijdensweg van Jezus Christus, vanaf zijn veroordeling tot
de dood en de graflegging. U bent welkom om mee te gedenken
dat Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven.



Uitwisselingsgroep 40-dagenretraite - Licht dat leven geeft

Ook dit jaar is er weer een uitwisselingsgroep om samen op weg naar Pasen te gaan.

In de veertigdagentijd nodigen we u uit voor een innerlijke reis.

Een weg van stilte, gebed en aandacht voor Gods aanwezigheid in uw leven. Omdat deze weg soms
alleen kan voelen, komen we wekelijks samen in een kleine uitwisselingsgroep. We delen eenvoudig
wat ons raakt in het gebed.

Bijeenkomsten:

dinsdagen 24 februari, 3, 10, 17, 24, en 31 maart 2026

Tijd: 15.00-16.30 uur

Begeleiding: zuster Zoé Cranssen (geestelijk begeleider)

Locatie: Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, Amsterdam
De digitale retraite en de bijeenkomsten zijn gratis.

Aanmelden voor de dagelijkse gebedsmails kan via:
www.ignatiaansbidden.org

Leesgroep in de Vincentiuskerk

Op de eerste maandag van de maand is er een leesgroep in de Vincentiuskerk. &?g&ﬁ
Onder begeleiding van Pater Janssen en Nagy Badir lezen we Over God wil ik OVER GOD
WIL IK

zwijgen, de bundeling van de door C.O. Jellema magistraal vertaalde Preken ZWOGEN
& Traktaten van Meester Eckhart. vy

Data: 2 maart en 6 april 2026
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, Amsterdam

Bezinningsdag over de veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen

Op zaterdag 7 maart 2026 zal er een recollectiedag plaatsvinden in de Pauluskerk (P. Calandlaan 196).
Pater Wilfried Wambeke sdb zal samen met de deelnemers reflecteren over de zondagslezingen van de
veertigdagentijd, over de intense dagen van de Goede Week en over de leven-gevende boodschap
van het Paasgebeuren.

Het programma I
inloop met koffie/thee vanaf 10.00 uur, \\l ‘///
10.30 uur: eerste inleiding door p. Wilfried N

11.45 uur: eucharistieviering

12.30 uur: soep- en broodlunch

13.45 uur: tweede inleiding door p. Wilfried

15.00 uur: afsluitend gebed 7/
15.15 uur: nog een kop koffie/thee en tot ziens

Omwille van de lunch is het belangrijk dat we vooraf het aantal deelnemers kennen.
Tot uiterlijk woensdag 4 maart 2026 kan je je aanmelden bij p. Wilfried (wilfried.wambeke@donbosco.nl
of 06 12 70 06 46) of bij p. Andy (andy.jebarus@donbosco.nl of 06 26 84 13 41).

De dag is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
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De Stille Omgang en Het Mirakel van Amsterdam

In het weekend van 21 en 22 maart 2026 vindt in Amsterdam de
jaarlijkse Stille Omgang plaats: een nachtelijke, meditatieve tocht
door het historische centrum van de stad.

De Omgang volgt de eeuwenoude route van het Mirakel van
Amsterdam (1345), waarbij een hostie op wonderbare wijze
ongeschonden bleef en terugkeerde naar de plaats waar zij was
ontvangen.

U kunt zich aanmelden voor deze meditatieve tocht via de website:
www.stille-omgang.nl

Gespreksgroep - Geloof, hoop en liefde.

Geloof, hoop en liefde, de pijlers van christelijk geloof.

Maar waarom is dat zo en wat betekenen ze eigenlijk? En wat betekenen ze voor jou? Omdat alles
verandert en niets vergaat (het thema van het jubileumjaar in de Vincentiuskerk) kan het
verbindend en verdiepend zijn om met elkaar te kijken naar de ankerpunten van het christendom.

We nodigen u van harte uit voor deze gespreksgroep:

Vrijdag 10 april over Geloof
Dinsdag 14 april over Hoop
Woensdag 22 april over Liefde

Deze avonden worden geleid door zuster Zoé Cranssen
(geestelijk begeleider), Nagy Badir (gestalt psychotherapeut),
en Irma Hofte (theoloog).

' ; 1 Waar: Vincentiuskerk, Jacob van Lennepkade 211, Amsterdam
‘ & Tijd: 19.30-21.00 uur

Toegang: gratis
Opgeven graag via: gespreksgroepvincentiuskerk@gmail.com

Vrienden van Vincent - Concerten in de Vincentiuskerk

Op 1 maart 2026 geeft fortepianiste Kaoru lwamura een concert.
U kent haar al van het "Magiconcert".

Dit keer neemt Kaoru harpiste Masumi Nagasawa mee.

Ze spelen beiden op historische instrumenten.

Dit wordt zeker een betoverend concert.

Op 12 april bouwen we een feestje
met de contrabassist Raoul van der Weide
en het Blue Lines trio met als speciale gast altvioliste Mary Oliver.

Als u op de hoogte wilt blijven van onze concerten en eventuele wijzigingen in de programmering,
dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via vvvconcert@gmail.com
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Poolse H. Geestparochie in Amsterdam

een thuis van geloof, gemeenschap en cultuur ver van het vaderland

In de Pauluskerk en de Boomkerk komen verscheidene geloofsgemeenschappen samen. In iedere editie
van het parochieblad willen we ruimte bieden aan een gemeenschap om zich voor te stellen. Deze keer
is de Poolse Heilige Geestparochie aan de beurt.

In het hart van Noord-Holland, in een van de meest
bruisende metropolen van Europa, is een
bijzondere gemeenschap actief: de Poolse
Rooms-Katholieke Parochie in Amsterdam,
toegewijd aan de Heilige Geest. Het is niet alleen
een plaats waar wekelijks Poolstalige vieringen
plaatsvinden, maar vooral een ruimte waar Polen
die in het buitenland wonen een geestelijke thuis
vinden, tradities in ere houden en onderlinge
relaties opbouwen.

Geschiedenis en eigen karakter van de parochie

De Poolse Parochie in Amsterdam maakt deel uit van de Katholieke Kerk in Nederland en functioneert al
vele jaren als pastorale zorg voor Polen. Onder leiding van pastoor Krzysztof Kicka SChr en kapelaan Jan
Urbanek SChr vervult de parochie haar missie in de geest van de traditionele katholieke leer en met zorg
voor iedere gelovige.

De parochie is actief in Amsterdam en omgeving en organiseert Poolstalige eucharistievieringen en
gebedsdiensten op verschillende locaties, onder andere in de Sint-Pauluskerk in Amsterdam-Osdorp
en in kerken in Aalsmeer, Beverwijk, Westwoud en Almere. Daardoor hebben gelovigen uit de hele
regio gemakkelijk toegang tot de sacramenten.

Liturgie in de Poolse taal - fundament
van de gemeenschap

Het belangrijkste van het parochieleven
zijn vanzelfsprekend de heilige missen
in de Poolse taal. In Amsterdam worden
deze elke zondag om 12.00 uur gevierd
in de Sint-Pauluskerk aan de Pieter

' Calandlaan 196. Daarnaast is er elke

"~ vrijdag om 19.00 uur een mis,
voorafgegaan door aanbidding van het
Heilig Sacrament.

Verder organiseert de parochie
regelmatig vieringen en gebedsdiensten
in andere steden en plaatsen, om op die
' manier een zo groot mogelijke groep
gelovigen te bereiken - wat bijzonder belangrijk is in een uitgestrekte regio als Noord-Nederland.

Gebedsdiensten, sacramenten en catechese
De parochie zorgt voor de geestelijke groei van hele gezinnen: kinderen, jongeren en volwassenen. Naast
de zondagse eucharistievieringen worden catecheses aangeboden ter voorbereiding op de heilige
sacramenten, zoals het doopsel, de eerste heilige communie, het vormsel en het huwelijk. Dit alles
gebeurt in een sfeer van de hartelijkheid en pastorale zorg waarvoor deze gemeenschap bekendstaat.
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Het ritme van het liturgisch jaar en het gemeenschapsleven
De parochiekalender is rijk gevuld met activiteiten die de hele gemeenschap betrekken.
Tot de belangrijkste behoren:

« Advents- en vastenretraites die gelovigen helpen zich geestelijk voor te bereiden
op de belangrijkste christelijke feesten.

« Parochiéle kerstspelen en kerstconcerten die in de kersttijd plaatsvinden, hele families
samenbrengen en Poolse tradities levend houden.

» Muzikale aanbidding na de eucharistievieringen
die een diepere beleving van het gebed mogelijk
maakt door muziek en gezamenlijk zingen.

Deze activiteiten onderstrepen hoe sterk de parochie

zich inzet om niet alleen ruimte te bieden voor
sacramentele vieringen, maar ook voor het opbouwen
van sociale en culturele banden - iets wat bijzonder
belangrijk is voor Polen die ver van hun vaderland wonen.

Educatie, integratie en zorg voor gezinnen
Een belangrijk onderdeel van het parochiéle leven is de Poolse School, die het onderwijs in de Poolse taal,
geschiedenis en katholieke traditie ondersteunt bij de jongere generatie. Hierdoor krijgen de jongste
parochianen niet alleen de kans om actief deel te nemen aan het liturgisch leven, maar ook om hun
nationale en religieuze identiteit in het dagelijks leven te ontwikkelen.

Parochiéle gezinnen ontmoeten elkaar niet alleen tijdens gebedsmomenten, maar ook bij gezamenlijke
culturele, vormende en integrerende initiatieven. Deze versterken de onderlinge banden en creéren een
sfeer van warmte, gastvrijheid en wederzijdse steun.

Een gemeenschap open voor iedereen

Hoewel de parochie zich richt op Poolstalige katholieken,
staan haar deuren open voor iedereen die de liturgie
van de Katholieke Kerk in het Pools wil ervaren of deel wil
uitmaken van een gemeenschap van levend geloof en
wederzijdse hulp. De Poolse vieringen trekken niet alleen
Polen aan, maar ook allen die de rijkdom van de traditie
en de diepgang van het gebed waarderen.

*= De Poolse Parochie in Amsterdam

is een bijzondere plek: een huis van gebed, cultuur en
ontmoeting. Het is een gemeenschap die mensen met
uiteenlopende levenservaringen samenbrengt om
gezamenlijk de mysteries van het geloof te beleven,

&% vreugden en zorgen te delen en te groeien in het

® geestelijk leven, zelfs ver van het vaderland.
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Zr. Zoé schrijft in deze column korte

stukjes: gedeelde gedachten uit het
leven gegrepen. Dat wat zij zoal

meemaakt of ziet of wat haar bezig
houdt.

Zr. Zoé is parochiaan en kerkt in de
Vincentiuskerk.

Ze komt uit de Benedictijnse traditie.
Zij is in 1993 in het benedictinessen-
klooster (Lioba) in Egmond ingetre-
den. In 1998 deed zij haar eeuwige
professie aldaar en in 2011 kreeg zij
vanuit Rome toestemming om buiten
de slotmuren van het klooster te gaan
werken.

In 2016 is zij als zuster overgegaan naar
de Orde der gewijde maagden (Ordo
Consecrationis Virginum). Hun werk
bestaat voornamelijk binnen het
apostolaat en het kerkgebeuren. Zij
leven zelfstandig, en vallen onder de
plaatselijke bisschop in hun bisdom.
Zr. Zoé valt nu onder het bisdom
Haarlem-Amsterdam.

Zij heeft gestudeerd aan het Titus
Brandsma Instituut te Nijmegen voor
geestelijke begeleiding/mystagogie.

Opstanding

‘Tk heb moeite met Jezus. vertelde mijiemand. ‘O, ja?"
vroeg ik haar.
“Ta, dat lijden en zo, dat iemand voor jouw fouten gaat
lijden en dat vrijwillig, dat is toch niet normaal of wel
soms? vroeg ze mij.
“Heb je wel eens meegemaakt of gehoord misschien, dat
een ouder de schuld op zich neemt om zijn kind te
sparen?” antwoordde ik. "Waarom heb je dan moeite met
Jezus houding hierin?”

Fn ja, mensen maken fouten en daar is vergeving voor
nodig. En iemand vergeven vraagt altijd een offer van
jezelf Vergeven is niet altijd makkelijk.

“Ja maar dat je jezelf daarvoor zo vrijwillig laat martelen en
doden, voor de fouten van een ander, dat is toch absm"d,
echt well” zei ze lachend. "Dat is inderdaad absurd,’
beaamde ik.

Maar laten we het klein houden. Hoe vaak doen wij een
ander niet tekort en doen wij daarmee de ander pijn. Om
onze gemoedsrust weer terug te vinden hebben wij
vergeving van die ander nodig, want anders blijven we
klemzitten in onze stommiteit. Fn als die ander je dan
ve‘rgeeft wordt die rotstreek’ van jou als het ware
geélimineerd en is er weer een nieuw begin mogelijk.
Vergeving geven is een beetje doodgaan.. Je bent diep
gewond en het is bar moeilijk om dit de ander te vergeven,
maar om dat toch van harte te doen, is het alsof je een
beetje sterft aan jezelf Jouw gelijk doet er dan niet meer
toe, maar het bevrijdt je wel, en de ander ook.

Fen soort kleine verrijzenis, snap je?

"Dat klinkt bovenmenselijk” zei ze, en dat is het ook.

De kruisiging van Jezus laat ons zien dat Ged nooit zijn rug
naar ons mensen blijft toekeren, al moet Hij nog zo vaak
'sterven aan onze stommiteiten; en de opstanding van
Jezus bevestigt dat er altijd een nieuw begin op handen is..
ook voor onsl

Zalig Pasenl
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Laat je inspireren in geloof door hun trouw

Op vrijdag 27 februari 2026 gedenken we de mensen die in 2025 zijn gedood om hun geloof in
Christus. Aansluitend aan de Eucharistieviering om 19 uur, bidden we samen de kruisweg met
muziek en getuigenissen.

Dit jaar gedenken we onder meer de christenen die bij de aanslag op de Mar Eliaskerk in Damascus,
Syrié zijn vermaoord. Twee broers wierpen zich er op de zelfmoordenaar zodat het aantal doden
beperkt bleef tot twintig. Ook hoort u de verhalen over een priester die ondanks bedreigingen bij
zijn mensen bleef in Myanmar en over de moord op een Iraakse christen - die op dat moment
evangeliseerde via sociale media - in Frankrijk. Getuigenissen dus van mensen die tot de dood trouw
bleven aan Christus.

Komt u hen en andere geloofsgetuigen van vandaag herdenken? Samen met bisschoppen en
priesters die de Eucharistieviering voorgaan, met ingetogen muziek en met indrukwekkende
getuigenissen over lijden, moed en hoop, is de Avond van de Martelaren een plechtig moment om
vervolgde christenen te gedenken.

Kom ook naar de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam en bid mee: voor de zielenrust van de
slachtoffers, voor kracht en troost voor hun nabestaanden en voor inkeer voor hun vervolgers.
Vrijdag 27 februari 2026 vanaf 19 uur. Meldt u aan bij www.kerkinnood.nl/martelaren.

- T p— ﬁ

ACN NEDERLAND
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Thuis Geloven

Vastenknutsel

In de veertigdagentijd concentreren we ons
extra op ons geloofsleven. Jezus heeft het in
de Bergrede over drie aspecten ervan,
vrijgevigheid, bidden en vasten. De rode
draad is: doe deze dingen niet voor het oog
van de mensen, maar in het verborgene
voor je Vader God, die in het verborgene
ziet. Welgemeend, van harte, je best doen
dus.

Deze knutsel maakt vasten, bidden en geven
zichtbaar, als geheugensteun voor jou en je
gezinsleden in de veertigdagentijd (18
februari - 4 april). Hij bestaat uit drie doosjes,
die je naar eigen smaak kunt decoreren,
simpel of creatief. In elk doosje kun je briefjes
doen die je helpen op het goede spoor te
blijven in de zeven weken voor Pasen. Schrijf
dagelijks iets, of op zondag, of af en toe.
Spreek af of jullie elkaars ideeén en
voornemens mogen lezen. Maak er,
bijvoorbeeld op zondag, een
gespreksmoment van. En steek er een sober
waxinelichtje bij aan om aan te geven dat je
er even serieus de tijd voor neemt.

Nodig

- Drie lege, schone melkpakken

- Liniaal, pen/potlood, schaar

- Gekleurd of effen papier
(cadeaupapier/pakpapier/tijdschriftfoto’s),
plakstift

- Lege briefjes, pen

Tekst en afbeeldingen: Marjet de Jong

Doen

1 - Knip de melkpakken op ong. 8 cm hoogte
af, laat één zijde lang als ‘achterwand

2 - Beplak binnenkant (‘het verborgene’) met
gekleurd papier.

3 - Lijm de doosjes aan elkaar en bekleed de
buitenkant met een sobere kleur.

4 - Maak drie etiketten met de woorden
Vasten, Bidden, Geven, en plak ze op de
achterwanden. In dit voorbeeld zijn alleen
uitgeknipte letters V B G gebruikt.

5 - Maak drie tekstjes voor op de voorkant als
praktische geheugensteun:

(Vasten) Wat ga ik deze periode minder doen,
minder kopen, of helemaal opgeven?
(Bidden) Voor wie of wat wil ik bidden?
(Geven) Aan wie of welk goede doel geef ik
mijn (uit)gespaarde bedrag weg?

6 - Leg er lege briefjes bij en een pen.
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lk zal niet geloven
in het recht van de sterkste,
in de taal van de wapens,
in de macht van de machtigen.
Maar ik wil geloven
in het recht van elke mens
op een menswaardig leven,
in de open hand,
in de kracht van geweldloosheid.
N Ik zal niet geloven
"De apostelen Petrus en Johannes rennen naar het graf op paasmorgen” dat alle moeite vergeefs is.
Eugéne Burnand, 1898, Musée d'Orsay Ik zal niet gehven
dat de droom van de mensheid
een droom zal blijven
en dat de dood het eindeis.
Maar ik durf geloven
- altijd en ondanks alles -
in de nieuwe mens
en in Gods eigen droom:
een nieuwe wereld, een nieuwe aarde
waar gerechtigheid zal wonen
en mensen samenleven in vrede.
Hij gaat ons voor
en roept ons dat verrijzeniswoord toe:
STA OP, blijf niet zitten.
Sta op
met al de mogelijkheden die je hebt
om daar waar je staat
een begin te maken van
rechtvaardigheid,
een begin van vrede,
een begin van solidariteit,
een begin van vertrouwen.

De parochies Emmatis (Amsterdam Oud West) en De Vier Evangelisten (Amsterdam Nieuw West) willen
graag hun adressenbestanden actualiseren.

Woont geadresseerde niet op dit adres of wilt u dit blad niet meer ontvangen, mail dit dan even naar:
redactie@rkamsterdamwest.nl.

Kent u mensen die dit parochieblad niet ontvangen maar het in de toekomst wel graag willen krijgen,
suggereer hen dan om hun naam en adresgegevens te sturen naar: redactie@rkamsterdamwest.nl.

Als u verhuist, geef dan ook even uw nieuw woonadres door. Woont u niet langer in de stad, dan kunnen
wij u het parochieblad ook daar via de post bezorgen. Het volstaat ons uw adres door te geven.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen deze persoonsgegevens
nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.




