
Zaterdag 25 Mei 2024 

Banneux Notre Dame, de plek waar de hemel de aarde raakte 

Deze bustocht is georganiseerd door reisbureau Mijn Amor in opdracht van Emmaüsparochie en De Vier Evangelisten  

Een bustocht voor de kerken van West: een Bedevaart Van Amsterdam Naar Banneux in de Belgische Ardennen   

 

Op bedevaart gaan, iets voor u? Door op bedevaart te gaan, kunt u even losmaken van de problemen van het dagelijkse leven. Door afstand te 
nemen, kan er ruimte gecreëerd worden, waardoor een beter inzicht of een oplossing naderbij komen.  

Een bedevaart is op reis gaan met een doel! 
Laat u raken door de boodschappen die Moeder, Maria, bij de verschijningen aan het kleine meisje, Mariëtte Beco, doorgaf.  

Bij de bron zei Maria: “Steek uw handen in het water, deze bron is mij voorbehouden”  
Verder zei ze: “Voor alle natiën – om de zieken te verlichten” 
Tenslotte zei ze: “Geloof in mij, ik zal in u geloven. Bid veel!” 

Het Heiligdom van Banneux biedt met de bron, de bidweg van de kapel naar de bron, de kruisweg, de kapellen.  
Laat u dan ook inspireren door de vieringen, de gebeden, de gezangen, de mooie natuur, de stilte...en veel meer.  

 

2 OPSTAPPLEKKEN: 
1) Vertrek van de Boomkerk om 07:40 uur  2)  Vertrek van de Pauluskerk om 08:00 uur 

 
Terug bij de Boomkerk rond 21uur       Terug bij Pauluskerk rond 21.20u  

 
KOSTEN 
Adviesprijs per persoon is €75  
Deze prijs is inclusief broodje voor de lunch, koffie/thee + 1 fles water in de bus en een warme maaltijd (buffet) voor het avondeten – graag 
speciaal dieetadvies (bijv. allergie, vegetarisch..) tijdig kenbaar maken (zie formulier onderaan). 
 

Adviesprijs, waarom?  

⮚ Dit is de normale prijs voor deze bustocht. Mocht u niet in de gelegenheid zijn het volledige bedrag te kunnen betalen, dan neemt u 

aub contact met ons op en wij zullen kijken hoe wij u verder kunnen helpen.  

⮚ Mocht u wel in de gelegenheid zijn om meer dan €75 te betalen, ontvangen wij graag uw extra bijdrage, zodat wij een andere 

reiziger met uw gift kunnen helpen. Alvast dank voor uw extra bijdrage! 

AANMELDEN 
Uiterlijk voor zaterdag 3 mei 2024, zich aanmelden voor Dag bedevaart naar Banneux.  

U kunt zich opgeven bij Pater Andy via email: pastor@devierevangelistenamsterdam.nl   

U kunt verdere inlichtingen krijgen of dit inschrijvingsformulier invullen en inleveren bij Pater Andy, Marita of 

Francine (scan/foto van het ingevulde formulier mag ook mee gemaild worden) 

Voornaam  : …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

Achternaam: ........................................................................................................................................................ 

Speciale Dieetwensen: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kerknaam: …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

(bijvoorbeeld: St Augustinus, St Vincentius, Boomkerk, St Paulus…) 

 
BETALING 
Betalen in termijnen is mogelijk. Vinkt u aan wat voor u van toepassing is: 

□ Ja, ik betaal in 3 termijnen (maart/april/mei)  □ Ja, ik betaal in 2 termijnen (maart/april) 

□ Nee, ik betaal in 1 keer via online bankieren  □ Nee, ik betaal in 1 keer (in cash) 

Bij elke online betaling, graag de volgende referentie zetten  
bij de omschrijving:  Bedevaart naar Banneux mei 24 

IBAN-rekening: NL17 INGB 000 464 00 97      T.n.v.  Emmaüsparochie  

mailto:pastor@devierevangelistenamsterdam.nl

