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Pastoresteam

pastoor moderator: pater Luc Sermeus sdb
02061917 66
pastor@devierevangelistenamsterdam.nl

pastoors in solidum:
pater Simon Nongrum sdb
pater Andy Jebarus sdb

Dringende pastorale zaken: 020-6191766
(R.K. parochie De Vier Evangelisten)

Parochiecentrum, tevens postadres
R.K. Parochie Emmalis
Gibraltarstraat 55, 1055 NK Amsterdam

Telefoon 02068249 27
E-mail info@rkamsterdamwest.nl
Website www.rkamsterdamwest.nl

“ O RKAmsterdamWest

Pastoraal team

Ria van Breukelen,
Gerard de Reuver en Jo Snelder

Kerken

Boomkerk

Gezamenlijk Parochiebestuur

(in samenwerkingsverband)

Ger Willemse (1e penningmeester, 4
Evangelisten), Marita Kuijper (2e penning-
meester, Emmads), José Solavera (secretaris,
Emmaus). Voorzitter is Luc Sermeus sdb in
zijn hoedanigheid van pastoor-moderator
van het samenwerkingsverband.

Kerkbijdragen:
rek.nr NL55INGB0004851455
t.n.v. Kerkbijdrage RK Parochie Emmatis

Bijdrage aan de Caritas:
rek.nr NL36INGB0004908445
t.n.v. PCIL Emmals

Overige betalingen:
rek.nr NL17INGB0004640097
t.n.v. RK Parochie Emmatis

Voor schenkingen en legaten kunt u contact
opnemen met het secretariaat, zie onder
Boombkerk.

H. Franciscus van Assisi

Telefoon:

020 682 49 27

Augustinuskerk

Telefoon:

0206183709
Vincentiuskerk

Telefoon:
020618 27 39

Admiraal de Ruijterweg 406, 1055 ND
e-mail: info@rkamsterdamwest.nl
Secretariaat bereikbaar op:

Maandag van 14.00 - 17.00 uur
woendag van 10.30 - 16.30 uur
donderdag van 14.00 - 16.30 uur

Postjesweg 123, 1057 DZ

e-mail: augustinus@rkamsterdamwest.n|
Secretariaat bereikbaar op

maandag t/m vrijdag van 10 -13 uur
(tijdelijk op wisselende dagen)

Jacob van Lennepkade 211, 1054 ZP
e-mail: info@rkamsterdamwest.nl
Spreekuur op woensdag van 12-17 uur.
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Geloven in West is een uitgave van
de RK Parochie Emmats te
Amsterdam-West en verschijnt vijf
keer per jaar in een oplage van
1000 exemplaren.

Redactie
Marie-Louise van Oppenraaij,
Linda Doornhein

Auteursrechten

Overname in andere publicaties is
met bronvermelding toegestaan.
Geloven in West wordt gemaakt in
samenwerking met
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Het volgende nummer verschijnt
op zondag 7 mei 2023.

S.v.p. kopij aanleveren voor
dinsdag 11 april 2023 per brief
of per e-mail:
redactie@rkamsterdamwest.nl
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Spiritueel gezien

woord van de pastor

door pastoor moderator Luc Sermeus

Op weg naar Pasen

Straks gaan we weer de veertigdagentijd in. De
veertigdagentijd: daarin gaat het niet alleen om
het vasten. Twee andere belangrijke pijlers die in
deze periode in het christendom van belang zijn,
zijn meer tijd nemen voor het gebed en meer
aandacht voor solidariteit.

Dat de Paasvasten een tijdsduur van veertig dagen
heeft gekregen, gaat terug op de symbolische
betekenis van het getal veertig. Het is een heilig
getal in de joodse en christelijke traditie.

Joodse traditie

Veertig jaar zwierf het volk Israél door de woestijn
op zijn tocht naar het beloofde Land. Veertig dagen
verbleef Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien
geboden van God ontving. De profeet Elia onder-
nam een tocht van veertig dagen naar de berg,
waarop God hem zou verschijnen.

Bron foto:
https://www.nieuwbesef.nl/bijbel/de-verzoeking-van-jezus/

Naar Jezus' voorbeeld

Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug
om zich door vasten en bidden voor te bereiden op
zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig
dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon open-
stellen voor de kracht van God en de boodschap
van Gods liefde. Van die onthechting maakte de
duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus
weerstond iedere verlokking en werd de bekeerde,
'de heilige Gods, die met gezag preekte (Lucas 4,

1-33). Naar Jezus' terugtrekking in de woestijn is de
veertigdagentijd voor Pasen gemodelleerd.

De groei en de geschiedenis van de
veertigdagen tijd

De Kerk heeft zich vanaf haar vroegste begin door
boete, vasten en gebed voorbereid op Pasen. In de
eerste eeuw van het christendom beperkte deze
voorbereiding zich tot Goede Vrijdag en Paas-
zaterdag. Later werd de vastentijd steeds verder
verlengd, totdat in 325 het 1e Concilie van Nicea de
duur ervan bepaalde op veertig dagen.

Paus Gregorius de Grote bepaalde in 602 dat de
vastentijd voortaan aanving met Aswoensdag.
Deze praktijk werd tot kerkwet geformuleerd door
paus Urbanus Il (1088-1099).

De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes
weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46
dagen. Maar omdat niet wordt gevast op de zon-
dagen, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vasten-
dagen over. Vaak wordt ook gezegd dat de Goede
Week niet meer tot de Veertigdagentijd behoort.
Palmzondag, het begin van de Goede Week, is de
40ste dag vanaf Aswoensdag.

Betekenis en oproep voor ons!

Maar wat mag dit voor ons dan nu betekenen en
wat mag het voor ons nu oproepen?

Boetedoening en vasten bevrijden ons als gelovi-
gen van aardse lasten en banden. Het schept een
vrijheid. Zo ontstaat ruimte om telkens opnieuw de
kern van het Paasfeest te begrijpen en vooral te
ervaren. Want Pasen is het feest van de ultieme
vrijheid: de overwinning van het leven op de dood.

De zin van de soberheid (uit de paasboodschap
kardinaal Godfried Daneels 1997)

Wie het evangelie leest en tot leidraad neemt, kan
er niet buiten: Jezus was arm en vrij. De christen
leeft ook zo. Hij leeft sober, zowel persoonlijk als in



zijn gezin. Omdat Jezus het zo heeft gedaan, maar
ook omdat zovelen op de wereld niets hebben om
van te leven.

“Elk overtollig kledingstuk in onze kasten is aan de
arme ontvreemd,” zei Ambrosius al in de vierde
eeuw, “het behoort ons niet toe en het schreeuwt
naar zijn echte eigenaar, de arme”.

Het ongebreidelde verbruiken en de genotscultuur
zijn daarenboven grotendeels gebouwd op on-
rechtvaardigheid ten aanzien van hen die niets
hebben. Er is meer: ze stompen onze zintuigen af,
de lichamelijke en de geestelijke. Rijkdom dooft de
gezichtsscherpte van ons oog, de luisterbereidheid
van ons oor, de smaak voor echte dingen, de ge-
voeligheid van ons hart.

Wie sober leeft, vindt de juiste waardeschaal. Geluk
is niet meer hebben maar meer zijn, meer geven
dan ontvangen; zijn leven verliezen om het te
winnen. Deze zin voor soberheid slaat niet alleen
op eten, drinken en bezit. Er zijn vormen van sober-
heid die even belangrijk zijn op onze dagen: het
juiste gebruik van zijn tijd, de waakzaamheid voor
de media, de vrijheid ten aanzien van reclame en
publiciteit, het non-conformisme inzake de trends
van het ogenblik. Een christen is zoals Jezus, arm
en vrij.
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Tot zichzelf
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Bron foto: www.kuleuven.be

Deze woorden van kardinaal Godfried Daneels
lijken wel een ‘kleine leefregel voor de christen’ op
weg naar Pasen. Hij mag geen bijkomende last zijn
op uw schouders. Alleen een beetje hulp om te
weten wat het is om christen te zijn en om u aan te
moedigen ‘op de weg'

Ik wens U nog een vruchtbare voorbereiding op
Pasen.

Genadebrood

Drinkend van het levend water,
etend van genadebrood,
dankbaar stilstaan bij het weten,
dat Hij opstond uit de dood.

Cobie Verheij-de Peuter



VASTENTLID EN PASEN

Als we ooit behoefte hebben gehad om thuis of op het werk te
bidden en zo de woestijn van deze tijd uit te houden, dan is het
wel de komende Vastentijd. Als we ooit de noodzaak hebben
gevoeld om samen op te trekken als katholieken en christenen,
dan is het in deze tijd van crisis.

Daarom deden alle bisdommen mee aan het nieuwe gebeden-
boek van Adveniat. Alle bisschoppen schreven een meditatie,
veel vrouwelijke religieuzen uit diezelfde bisdommen tekenden
voor nieuwe gebeden daarbij.

Zo is dit gebedenboek een uitnodiging van alle bisdommen om

in parochies en kloosters, in kerken en thuis Christus te ontmoe-
ten en zo toe te leven naar Pasen.
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Titel: ‘Van as naar opstanding;, zeven weken pelgrimeren
door de woestijn van deze tijd.
Prijs: € 9,99 per stuk.

Bestellen: Uitgeverij Adveniat, emailadres info@adveniat.nl
tel 088 238 36 00

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen
et S <1O-dagen_
De retraite gaat op Aswoensdag (22 tralte e
februari) van start en eindigt met Pasen.

Het is de achttiende digitale retraite van thu IS

de jezuieten. Er zullen zo'n 20.000

: DAGELIJKSE
mensen aan deelnemen. S Jeruieter GEBEDSMAIL

De teksten zijn geschreven door jezuiet
Wiggert Molenaar.

WWw.40dagenretraite.org

Een productie van ignatiaansbidden.org
Ignatiaansbidden verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent
en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de

speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van
Gods aanwezigheid in hun leven.

Hoe deelnemen?

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
www.40dagenretraite.org

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met
bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het

geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd en het Paasfeest
Jezuiet Wiggert Molenaar intenser te beleven.




VASTENACTIE VAN 22 FEBRUARI t/m 9 APRIL 2023

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun
huis hebben moeten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote
natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een

nieuw bestaan op te bouwen.

Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen
mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de
oorlog in Oekraine nog eens miljoenen mensen op
drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen
mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig
heenkomen elders. Verreweg de meeste viuchte-
lingen worden opgevangen in de regio.

Opnieuw beginnen

Door een gewelddadige burgeroorlog in
Zuid-Soedan ontvluchtten al 2,2 miljoen mensen
het land en raakten 1,6 miljoen mensen ontheemd
in eigen land. Meer dan de helft van de bevolking
heeft niet genoeg te eten. Ondanks de moeilijke
situatie helpen inwoners van rustigere gebieden
hun ontheemde landgenoten om een nieuw
bestaan op te bouwen. Bijvoorbeeld met een lapje
grond om voedsel te verbouwen.

Wat doet Vastenactie?

leder jaar steunen we kleinschalige projecten die
(in)direct te maken hebben met mensen die
moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of
extreme droogte. Dit jaar ondersteunt Vastenactie
in Zuid-Soedan een project voor ontheemde

mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen
elders in hun land een nieuw bestaan op te
bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig
gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel
kunnen verbouwen.

S~ -

In de kerken van onze parochie kunt u uw gift
afgeven in de bekende bussen of offerblokken.

U kunt uw gift 66k overmaken op rekening:
NL21 INGB 000 000 5850

t.n.v. Vastenactie Den Haag. Zuid-Soedan.

Kijk voor meer informatie op: www.vastenactie.nl



In memoriam

De onlangs gestorven emeritus-
paus Benedictus XVI staat
vooral bekend om twee dingen:
zijn terugtreden als paus in
2013 en zijn conservatieve
imago. Maar de voormalige
paus was meer dan dat. Deze
drie minder bekende kanten
van zijn pausschap mogen
zeker niet vergeten worden.

1. De paus van de jongeren
“Jongeren zijn lichten van hoop,
die niet verborgen mogen
worden’, zei Benedictus tijdens
een gebedswake in 2011.
Jongeren waren belangrijk voor
deze paus, die jonge mensen
graag aansprak als “vrienden”.
Hij verwees regelmatig naar
hen als voorbeeld en zocht
vaak toenadering tot jongeren.
Zo was hij de eerste paus met
een Twitteraccount en was hij
aanwezig bij de Wereldjonge-
rendagen in Keulen, Sydney en

Tekst: Luuk van den Einden, Katholiek Nieuwsblad
Foto: CNA/NVatican Media/ L'Osservatore Romano

PAUS BENEDICTUS XVI
WAS MEER DAN ZIJN IMAGO

Madrid. In 2007 week Benedic-
tus van het programma van zijn
bezoek aan Sdo Paulo af om
met dakloze jongeren te praten
en hen te bemoedigen.

2. De paus van het milieu

Het milieu ging Benedictus erg
aan het hart. In zijn pauselijke
brief Caritas in Veritate schreef
hij: “"Het milieu is Gods ge-
schenk aan iedereen”. Benedic-
tus was op veel vlakken behou-
dend, maar juist progressief
als het om het milieu ging. Zo

kreeg Vaticaanstad zonnepane-
len en elektrische auto’s tijdens
zijn pausschap. Ook van dieren
hield Benedictus veel. Toen hij
nog kardinaal was, ontfermde
hij zich over de zwerfkatten in
zijn buurt.

3. De paus van de oecumene
“De centrale taak van een paus
is de eenheid van de volgers
van Christus waarborgen’, zei
Benedictus al op zijn tweede
dag als paus. Hechte contacten
tussen katholieken en andere
christenen vond hij belangrijk:
met lutheranen en anglicanen
werkte hij aan nauwere ban-
den. Daarbij respecteerde hij de
verschillen tussen deze kerken:
christelijke eenheid in verschei-
denheid was zijn ideaal.

Meer lezen over deze bijzondere
en soms miskende paus?
Zie kn.nl/benedictus

1927 1951

Op 16 april Samen met
wordt Joseph zijn oudere
Ratzinger in broer Georg
het Duitse wordt hij op
Marktl am Inn 29 juni priester
geboren gewijd

1977

Wordt in
hetzelfde jaar
aartsbisschop
en kardinaal

2005 2013
Op 19 april Op 11 februari
wordt hij kondigt
gekozen als Benedictus

XV tot ieders
verrassing zijn
aftreden aan

265e paus van
de Katholieke
Kerk

B
2022
131 december

® e @9
1950

2000




Christenvervolging wereldwijd blijft ernstig

De afgelopen dertig jaar kunnen christenen steeds slechter hun geloof
beleven. Toch is het aantal christenen dat wereldwijd vanwege hun geloof
vervolgd wordt vergeleken met vorig jaar niet toegenomen, zo meldt Open
Doors in de Ranglijst 2023 die 18 januari verscheen.

Het nieuwste rapport:

Het aantal christenen dat om hun geloof vervolgd wordt, is het afgelopen
jaar gelijk gebleven, meldt hulporganisatie Open Doors. De Ranglijst Christen-
vervolging van de organisatie wordt weer aangevoerd door Noord-Korea.
Maar naar geweld alleen wordt niet gekeken, legt Ester uit. “Open Doors werkt
met een puntensysteem dat ook kijkt naar onder andere persoonlijk leven,
kerkelijk leven, familiebanden en overheid. Wanneer je naar al die punten
kijkt, zie je dat Noord-Korea op bijna eenzame hoogte staat. Het land scoort
bijna 100 procent op alle punten.”’

Net als vorig jaar kunnen zo'n 360 miljoen mensen wereldwijd hun geloof niet in vrijheid beleven.
Kijkend naar de afgelopen dertig jaar dat Open Doors de Ranglijst maakt, is er wereldwijd sprake van een
verslechterde situatie voor christenen: het aantal landen waar sprake was van ‘zware tot extreme
vervolging' is sinds 1993 nagenoeg verdubbeld.

Landen als Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische
Emiraten staan “binnen een gematigd islamitisch kader” meer
godsdienstvrijheid toe. Ook treden de autoriteiten er iets meer
op tegen radicaalislamitische groeperingen en haat zaaien
jegens christenen.
Een toenemende trend van christenvervolging ziet Open Doors
in landen ten zuiden van de Sahara. Dat is het gevolg van aan-
houdende politieke instabiliteit en economische tegenspoed.
\\ Door een toenemende digitale controle verslechtert ook de
. situatie van christenen in China. In Latijns-Amerikaanse landen
als Nicaragua, Cuba en Colombia is er sprake van toenemende
f geloofsvervolging door onder andere corruptie en misdaad-
kartels.

Een deel van de landen wereldwijd waar

christenen vervolgd worden Kom naar de Avond van de Martelaren!

Zoals ieder jaar gedenken we in de Nicolaas-
basiliek de mensen die het afgelopen jaar zijn
gedood om hun geloof in Christus.

Dit jaar op vrijdag 31 maart. Aansluitend aan

Wat kunnen we doen voor vervolgde christenen?
Bid voor christenen die vervolgd worden: het gebruik van
de GebedsApp of de gebedskalender kan daarbij helpen.

Bemoedig door te schrijven: meerdere organisaties bieden de Eucharistieviering om 19 uur, bidden we

de mogelijkheid om kaarten of brieven te schrijven aan samen de kruisweg, afgewisseld met muziek,

christenen die gevangen zitten. getuigenissen en overwegingen.

Deel in je rijkdom: Is er ruimte voor een extra goed doel? Bidt u mee voor alle gelovigen die het afgelo-

De 4 organisaties die vervolgde christenen ondersteunen pen i;_aa" het leven lieten én voor hun vervol-
gers?

doen dat op allerlei manieren, waaronder praktische hulp.
Ga op reis: Het is mogelijk om zelf een reis te maken met

i iadi feide ekt k Meer info en bronnen:
egn organisatie }e VEREVETVO g e christenen opkomt. www.eo.nl/artikel/wat-jij-kunt-doen-voor-vervolgde-
Bijvoorbeeld om in dat land christenen te ontmoeten, met christenen

hen te bidden en te bemoedigen (vaak in het geheim). https://www.opendoors.nl/
kerkinnood.nl/actueel/kom-naar-de-avond-van-de-
martelaren/



CONCERTEN

Concertprogramma ‘kJ\ E%
. : 2 HIE
concerten in de Vincentiuskerk CERTEN
AMSTERDAM
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Vrienden van Vincent concerten dit voorjaar

Reclame voor onze concerten hoef ik inmiddels niet meer te maken. Steeds meer mensen vinden op
zondagmiddag de weg naar de Vincentiuskerk, en als ze eenmaal geweest zijn blijven ze komen, voor de
muziek en de verhalen, voor de gezelligheid en de koffie.

Afgelopen december sloten we het jaar af met de Oekraiense Polina Shatriuk en onze huispianist Anel
Uzbakhanova. Ze speelden Beethoven, Brahms, Saint-Saens en een Oekraiense ballade en ontroerden
daarmee het in groten getale toegestroomde publiek. Polina had kennissen uit Oekraine meegenomen
die hier momenteel ook (noodgedwongen) verblijven. Er werd na het concert nog lang nagepraat.

Op het moment van dit schrijven organiseer ik voor 29 januari j.I. een pianoconcert met Marzia Hudajarova
en Lianne Steeman. Lianne schrijft zelf pianomuziek met een persoonlijk verhaal erachter, geinspireerd
door haar bewogen leven. Tot aan de zomer plannen we nog meer concerten met jong en gevestigd
talent uit de muziekwereld, in allerlei stijlen, van klassiek tot licht, van bladmuziek tot geimproviseerd
experimenteel. Laat u verrassen en inspireren door ons afwisselende aanbod!

Zondag 5 Maart om 13:30 uur:

Duo Tandem in Timing'

Martin van Leusden en Frank van Bommel gaan met u op reis door de rijke geschiedenis van de jazz. Meer
informatie op frankvanbommel.nl

Zondag 26 maart om 13:30 uur:

Instant composing

Drummer Thomas Jaspers komt met een nieuw ensemble terug om nog nooit eerder gehoorde muziek te
laten ontstaan

Zondag 16 april om 13:30 uur:

Maurice Sonnenschein & Matthias Konecny

We hebben niet stilgezeten en komen na Pasen met een
nieuwe verzameling liederen. Misschien nodigen we ook
andere musici uit.

Voor alle concerten wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Alvast noteren:
Ook op 14 mei (klassieke muziek) en 18 juni (nieuwe composities) staan er concerten op de planning.
Schrijf u in voor de nieuwsbrief (vwvconcert@gmail.com), dan ontvangt u tijdig informatie over de
concerten, of hou de website en facebook in de gaten.
Zes concerten maar liefst tot aan de zomer. Komt u meegenieten?

Matthias



Boomkerk

Vrije toegang. Vrijwillige bijdrage na afloop.
Alle concerten onder voorbehoud met inachtneming van de
eventuele regels van het RIVM.

ORGELCONCERTEN

Lunchconcerten op iedere 3e dinsdagmiddag van de maand.
Aanvang 12.30 uur tot 13.00 uur.
Vanaf dinsdag 16 mei tot en met 19 september op het prachtige Hilgersorgel.

'Vereniging Ons Amsterdam' houdt lezingen in de Boomkerk

De 'Vereniging Ons Amsterdam’ is opgericht in september 1949 en is daarmee de oudste cultuur-
historische vereniging van Amsterdam. Gedurende het jaar wordt een gevarieerd programma van
excursies en lezingen onder leiding van deskundige gidsen en sprekers aangeboden.

In deze bijeenkomsten worden facetten van de rijke culturele geschiedenis van Amsterdam belicht.
Uiteraard komen ook kunststromingen, cultuur en architectuur ruimschoots aan bod. Daarnaast heeft de
vereniging interesse voor onderwerpen van algemene aard en nieuwe ontwikkelingen in Amsterdam en
haar omgeving. Zo wordt de geschiedenis en rijke cultuur van Amsterdam toegankelijk gemaakt voor jong
en oud.

De vereniging — met ongeveer 1450 leden - kent vier afdelingen op verschillende locaties, te weten in
Noord, Oost, Zuid en West. Elke afdeling organiseert met een groep vrijwilligers gedurende de periode
september-december en januari-juni lezingen en excursies. Daarnaast organiseert het Algemene Bestuur
soms - in samenwerking met andere verenigingen - een excursie of een lezing die gratis toegankelijk is.

In Noord worden de lezingen gehouden in het Huis van de Wijk de Banne, in Oost in Kerkelijk Centrum
‘De Bron; in Zuid in Buurthuis Lydia. In West heeft de vereniging begin 2023 een nieuwe locatie
gevonden in de Boomkerk aan de Admiraal de Ruijterweg. Het bestuur van de vereniging is bijzonder
blij met deze mooie en zeer goed bereikbare locatie!

Sinds 2009 heeft de vereniging de status van een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit levert
belastingvoordeel op als iemand een donatie aan de vereniging wil doen.

Voelt u zich aangetrokken tot deze actieve vereniging, word dan lid. Om de contributie hoeft u het niet te
laten. Deze bedraagt € 10,00 per jaar en wordt via automatische incasso geind. Met het lidmaatschap
heeft u toegang tot alle lezingen en, met bijbetaling, tot alle excursies van de vereniging.

Voor meer informatie zie de website:
https://verenigingonsamsterdam.nl/

H vVereniging Ons Amsterdam El

Historie | Architectuur | Kunst & Cultuur
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VIERINGEN

aanvang vieringen: Boomkerk om 9.30 uur, overige kerken om 11.00 uur, tenzij anders aangegeven

Kerk

Voorganger Soort viering

Voor de vieringen gelden de algemene coronabepalingen van sociale afstand houden (1,5 m.), hygiéne-
voorschriften zoals vooraf handen wassen en thuisblijven bij verkoudheidsklachten.

Boomkerk, 9.30 uur

Augustinuskerk

Vincentiuskerk, 19.00 uur

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk, 19.00 uur
Augustinuskerk, 19.30 uur
Vincentiuskerk , 19.00 uur

woensdag 22 februari, Aswoensdag

salesiaan viering, met asoplegging
géén viering, askruisje wordt uitgereikt op zondag 26 februaril!
pater Henk Janssen wp viering, met asoplegging

zondag 26 februari, Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
Salesiaan Eucharistieviering, met Schola

pater Henk Janssen wp eucharistieviering, asoplegging, Agneskoor
pater Frans Mulders sma eucharistieviering

zondag 5 maart, Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
salesiaan eucharistieviering

pater Rob Hoogenboom ofm eucharistieviering

pater Henk Janssen wp eucharistieviering, met Vincentiuskoor

zondag 12 maart, Derde Zondag van de Veertigdagentijd
pater Henk Janssen wp eucharistieviering, met Franciscuskoor
pater Paul Clement osa eucharistieviering

pater Gerard Noom sma eucharistieviering

zondag 19 maart, Vierde Zondag van de Veertigdagentijd,
Zondag 'Laetare’

eucharistieviering

eucharistieviering

eucharistieviering, met Vincentiuskoor

dr. Gerard Bruggink, pr
pater Frans Gerritsma ofm
pater Frans Mulders sma

zondag 26 maart, Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
kapelaan Henk Versteeg, pr eucharistieviering, met Franciscuskoor
pater Henk Janssen wp eucharistieviering, met Agneskoor
pater Gerard Noom sma eucharistieviering

zondag 2 april, Palm- of Passiezondag

salesiaan eucharistieviering

dr. Alfons Jaakke, pr eucharistieviering

pater Frans Mulders sma eucharistieviering, met Vincentiuskoor

donderdag 6 april, Witte Donderdag

dr. Gerard Bruggink, pr eucharistieviering

kapelaan Henk Versteeg, pr eucharistieviering, met klein ensemble
zr. Zoé Cranssen ocv WoCo-viering



Kerk

Boombkerk, 19.00 uur
Augustinuskerk, 15.00 uur
Augustinuskerk, 19.30 uur
Vincentiuskerk, 15.00 uur

Boomkerk, 19.00 uur
Augustinuskerk, 19.30 uur
Vincentiuskerk, 18.00 uur

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Boomkerk
Augustinuskerk
Vincentiuskerk

Voorganger Soort viering

vrijdag 7 april, Goede Vrijdag

dr. Gerard Bruggink, pr eucharistieviering

pastoraal team kruisweg

pater Henk Janssen wp eucharistieviering, met klein ensemble
Irma en Jan kruisweg, met Vincentiuskoor

zaterdag 8 april, Stille Zaterdag, Heilige Paasnacht

dr. Gerard Bruggink, pr Paaswake, met Franciscuskoor
kapelaan Henk Versteeg, pr Paaswake, met Agneskoor
pater Henk Janssen wp Paaswake, met Vincentiuskoor

zondag 9 april, Paaszondag, Verrijzenis van de Heer

salesiaan eucharistieviering

pater Paul Clement osa eucharistieviering, met Agneskoor
pater Henk Janssen wp eucharistieviering

zondag 16 april, Tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen,
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

dr. Gerard Bruggink, pr eucharistieviering

pater Frans Gerritsma ofm eucharistieviering

pater Gerard Noom sma eucharistieviering

zondag 23 april, Derde zondag van Pasen

pater Henk Janssen wp eucharistieviering

pater Joachim Oude Vrielink ofm eucharistieviering

pastor Uschi Janssen WoCo-viering, met Vincentiuskoor

zondag 30 april, Vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag

dr. Gerard Bruggink, pr eucharistieviering, met Franciscuskoor
pater Henk Janssen wp eucharistieviering

pater Gerard Noom sma eucharistieviering

zondag 7 mei, Vijfde zondag van Pasen

salesiaan eucharistieviering

dr. Alfons Jaakke pr eucharistieviering

pastor Uschi Janssen WoCo-viering, met Vincentiuskoor

zondag 14 mei, Zesde zondag van Pasen

Gerard de Reuver WoCo-viering, met Franciscuskoor
pater Paul Clement osa eucharistieviering

dr. Alfons Jaakke, pr eucharistieviering

13
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Opbrengst collecte Adventsactie 2022
De collecte van de Adventsactie in de kerken van de Emmadsparochie heeft het mooie bedrag van

€ 427,10 opgebracht. Het kan goed worden besteed aan zonnepanelen en een bloedbank voor een
ziekenhuis in Somalié. Hartelijk dank voor uw gift!

Askruisje in de Augustinus 2023

In verband met het niet beschikbaar zijn van een priester zal in de Augustinuskerk het jaarlijkse askruisje
bij het begin van de Veertigdagentijd niet op Aswoensdag worden uitgereikt maar in de zondagse
Eucharistieviering van 26 februari door pater Henk Janssen wp. Dit is ook vermeld in de betreffende
vieringenpagina (pag 12).

Fatimaparochie

Het Maria Legioen van de Fatimaparochie bidt elke zondag om
13.00 uur in de Mariazaal van de pastorie het Rozenkransgebed.

Zij nodigen iedereen uit om mee te bidden !!

Ingang via de pastorie, Admiraal de Ruijterweg,
onderste bel, of via de Gibraltarstraat 55.

Vieringen op weekdagen: Vieringen Parochie Nossa Senhora
de Fatima (Portugeestalige parochie)
Boomkerk, weekvieringen in de kapel, ingang Van Gentstraat 21 Boomkerk
donderdagochtend 9.00 uur, morgengebed o
dinsdag 15.00 uur, Rozenkransgebed zondag  11.30 uur,eucharlstlewermg
woensdag en vrijdag 9.30 uur, eucharistieviering nsd 15:.00:uus; Morie Legloen d
woensdag na de viering:  uitstelling H. Sacrament dinsdag  19.00uur, Rozenkr‘ansgebe
(tot 10.30 uur) (mannen), in de kapel
Na de eucharistievieringen en het ochtendgebed is er koffie en thee ! woensdag 19.00 uur, Rozenkransgebed
(Charismatische groep),
Augustinuskerk: 's zomers in de kerk,
's winters in de kapel,
donderdag 10.00 uur, morgengebed 19.30 uur, aansluitend gebeds-
viering

Spreekuren pastor:

Pastor Andy Jebarus sdb (salesiaan): na de eucharistieviering in de Boom op woensdag of vrijdag kan
met de pastor een afspraak voor een persoonlijk gesprek gemaakt worden. De pastor is op woensdag en
vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-18.00 uur in de Boom/pastarie aanwezig. Ook kan pastor Andy
worden gebeld voor een afspraak; zijn telefoonnummer is 06 26 84 13 41.
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ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE

MAART

Leesgroep

Onze leesgroep gaat verder! We hebben
het boek “ Kierkegaard in gewone taal *
van Geert Jan Blanken gekozen.
Vincentiuskerk, 19.30-21.00 uur.

Concert

Duo 'Tandem in Timing'

gaan met u op reis door de rijke
geschiedenis van de jazz.
Vincentiuskerk, 13.30 uur zie pag. 10

Voorstelling

Peter Vermaat en Emma van Dobben met
De vrouw die keuzes durfde te maken.
Augustinuskerk, 19.30 uur, zie pag. 16

Concert

Instant composing

Drummer Thomas Jaspers komt met een
nieuw ensemble terug.

Vincentiuskerk, 13.30 uur zie pag. 10
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APRIL

Leesgroep

Onze leesgroep gaat verder! We hebben
het boek " Kierkegaard in gewone taal “
van Geert Jan Blanken gekozen.
Vincentiuskerk, 19.30-21.00 uur.

Concert

Maurice Sonnenschein & Matthias
Konecny

komen na Pasen met een nieuwe
verzameling liederen.
Vincentiuskerk, 13.30 uur zie pag. 10

MEI

Dodenherdenking

Op 4 mei zal er voorafgaande aan de
herdenking op het Columbusplein een
bijeenkomst zijn in de Augustinuskerk.

Augustinuskerk, 18.30 uur zie pag.17

Concert

klassieke muziek

Meer informatie in het volgend blad
Vincentiuskerk, 13.30 uur zie pag. 10

Concert in de lunchpauze

Lunchconcert op het Hilgersorgel.
Boomkerk, 12.30- 13.00 uur, zie pag. 11

Houdt u onze website in de gaten of neem
zonodig contact op met de secretariaten
over de komende periode.
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QO dichter-verteller
Peter}ermaat

Peter Vermaat en Emma van Dobben met De vrouw die keuzes durfde te maken.

Op vrijdag 24 maart 2023 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: De vrouw die keuzes durfde te maken.
Een theatrale, poétische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thiringen, een landgravin
die minderzuster werd.

Elisabeth van Thiiringen (1207-1231) is de dochter van de
koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de
Thiiringse landgraven.

In haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het
leven. Zo vraagt zij of producten fair trade zijn, en organiseert
zij voedselbanken door de graanschuren open te zetten voor
de armen.

Op weg naar de kruistocht sterft haar man Lodewijk tijdens een
epidemie en is zij, amper twintig jaar oud, weduwe met drie
jonge kinderen. Ze neemt dan een belangrijke beslissing: ze
verlaat het hof om zich in te zetten voor de zieke en zwakke
mens.

Zij geeft een middeleeuws, maar nog immer actueel antwoord
op problemen van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie
of om armoede, om het vermalen worden door de overheid of
om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in al

deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan voor
De heilige Elisabeth iedereen.
De cholera fontein in Dresden (2002)
graniet en zandsteen
Bron foto: nl.wikipedia.org/

Peter Vermaat vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door
Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, eenhandsfluit, lier, rebec en draailier de middel-
eeuwen laat herleven.

Zie ook: https://petervermaat.nl/voorstellingen/de-vrouw-die-keuzes-durfde-te-maken

Waar: Augustinuskerk, Postjesweg 123, Amsterdam
Wanneer: Vrijdag 24 maart 2023 om 19.30 uur. De vrouw die keuzes durfde te maken
Prijs: vrije bijdrage RRESCR e TR

Aanmelden: laverna@franciscanen.nl

poppenspeler-theatermaker

Menamerdyk 6

9037 JV Slappeterp

Tel. 0518 -451751 /06 5161 9965

email: peter@petervermaat.nl/ www.petervermaat.nl

16



4 mei herdenking in de Augustinuskerk

Op 4 mei zal er voorafgaande aan de herdenking op het Columbusplein een
bijeenkomst zijn in de Augustinuskerk.

De aanvang is: 18.30 uur
Het onderwerp is dit jaar: Leven met oorlog'

Er wordt een voordracht gehouden door een bekende Nederlander die in
ons stadsdeel woonachtig is. De naam van deze persoon is nu nog niet
bekend. Tevens wordt een toespraak gehouden door een vertegenwoor-
diger van het stadsdeelbestuur. Ook wordt er een video vertoond over een
bepaald onderwerp uit de 2e wereldoorlog. Kinderen van 2 basisscholen
zullen gedichten voordragen en er zal een muzikaal intermezzo zijn.

De bijeenkomst is om ca. 19.20 uur afgelopen waarna de mensen naar het
Columbusplein gaan voor de herdenking bij het monument.

Wereldgebedsdag - Taiwan 5 maart 2023

leder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de
wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, inde 173
landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door
gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele
christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van
dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden
moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale,
oecumenische dimensie.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door

vrouwen uit een ander land, dit jaar is het Taiwan. Wat deze vrijdag

tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur

ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde
noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden

Het kunstwerk voor de WGD-2023 is gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen.

e Meer informatie, ook over het kunstwerk: www.wereldgebedsdag.nl

Parochieblad per post

Met ingang van januari ontvangen parochianen van de Boomkerk en
voormalige Chassékerk het parochieblad met de post nl.

Indien u het parochieblad niet heeft ontvangen véor 19 februari, kunt u
contact opnemen met het secretariaat van de Boomkerk, zie pag. 2

De vrijwilligers die jarenlang bezorgd hebben willen wij hartelijk danken.

Het parochieblad voor de parochianen van de Vincentiuskerk en
Augustinuskerk worden nog bezorgd door vrijwilligers.
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18 maart - STILLE OMGANG 2023
De intentie van 2023 is:

Elk jaar is er een gebedsintentie die wordt meegegeven aan de deelnemers
van de Stille Omgang. Deze intentie geeft de lopers inspiratie tot gebed en
reflectie.

De intentie voor dit jaar is gekozen naar aanleiding van het Johannesevangelie:
Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neergedaald (Johannes 6,48-51).
Ook verwijst het naar onderstaand gedicht van de heilige Titus Brandsma die

in gevangenschap Christus beter leert kennen. Hij heeft het gedicht geschreven
tijdens zijn verblijf in de gevangenis in Scheveningen. Hij leert ons als martelaar
te ‘getuigen’ en daarin vol te houden.

0, Jezus, als ik U aanschouw Al vraagt dat mij meer lijdensmoed Ik ben gelukkig in mijn leed
Dan leeft weer dat ik van U hou Och, alle lijden is mij goed Omdat ik het geen leed meer weet,
En dat ook Uw hart mij bemint Omdat ik daardoor U gelijk Maar 't alleruitverkorenst lot
Nog wel als Uw bijzondren vrind. En dit de weq is naar Uw Rijk Dat mij vereent met U, o God.
0 laat mij hier maar stil alleen Want Gij. O Jezus, zijt bij mij
Het Ril en koud zijn om mij heen Ik was U nimmer zo nabij.
En laat geen mensen bij mij toe BLijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
’t Alleen zijn word ik hier niet moe, Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Aanmelden als deelnemer aan de Stille Omgang.

In februari worden de definitieve tijden en locaties vastgesteld en krijgt u
per e-mail bericht. U kunt kiezen uit een mis op twee locaties op verschil-
lende tijdstippen. Aansluitend loopt u met de aanwezigen de Stille
Omgang . Meer info en up-to-date nieuws:
https://www.stille-omgang.nl/aanmelden-voor-de-stille-omgang/

Let op

Het centrum van Amsterdam is momenteel moeilijk bereikbaar door
grootschalige werkzaamheden in de hoofdroutes. Om die reden is de
Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht dit jaar onbereikbaar.
Afdeling Haarlem moet daarom uitwijken naar de Nicolaaskerk aan de
Prins Hendrikkade te Amsterdam.

Jongerenprogramma s

Op 18 maart 2023 zal er weer een jongerenprogramma van de Stille Johannes Walter (1839-1895)
Omgang plaatsvinden. Dit jaar in de Papegaai (Jozefkerk) aan de Mirakel van Amsterdam
Kalverstraat. Informatie: www.facebook.com/StilleOmgang. - gravure
AANMELDEN kan via de website Jongekerk.nl Shllecuecutidpine Copvant

Bron foto: nl.wikipedia.org/



NIEUWE TAAK VOOR DIAKEN ROB POLET

Op zondag 22 januari jl heeft diaken Rob Polet
afscheid genomen van de Nicolaasparochie in
Amsterdam-Centrum.

Rob Polet is voor onze parochie zeker geen onbe-
kende. In 2008 kwam hij als pastoraal werker naar
onze parochie en heeft hij bij ons gedurende 6 jaar
met veel toewijding en plezier zijn steentje bijge-
dragen. In juli 2014 heeft hij na een vraag van de
toenmalige Bisschop Jozef Punt onze parochie
verlaten om aan het werk te gaan bij de Nicolaas-
parochie. In november 2014 heeft Rob overigens
tevens de diakenwijding ontvangen in de St.
Vituskerk te Hilversum.

Nu vond Rob, na 14 jaar als diaken werkzaam te zijn
geweest in de Nicolaasparochie, het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Hij is nu stafmedewerken bij het
Platform Ignatiaanse Spiritualiteit als codrdinator
Geestelijke Oefeningen & Gemeenschappelijke
Onderscheiding. Het platform is gevestigd vlakbij
de Krijtberg In Amsterdam en organiseert retraites,
begeleidt mensen (individueel of in groepen) op
hun geestelijke reis, maakt een webmagazine, een
tijdschrift en dagelijks een gebedspodcast.

Al vroeg aangetrokken tot de kerk

Rob was al heel jong als vrijwilliger begonnen in de
kerk. Hij werd misdienaar op zijn elfde. Tijdens zijn
middelbareschooltijd hielp hij vaak de koster:
koper poetsen, spulletjes klaarzetten. Hij had ook
veel contact met de pastor en deze suggereerde
dat hij theologie zou kunnen studeren.

In een interview vertelde Rob onlangs het volgende
over de studieperiode: 'In mijn studententijd was ik

wat zoekend: wat moet ik nou met die theologie?

Ik wist het allemaal niet zo. Toen overleed de pastor
van mijn jeugdparochie, en kwam er weer van alles

boven. Ik zag: geloofis een rode draad in mijn

leven, en het is ook wel het meest waardevolle. Dus
het ligt voor de hand dat ik daar iets mee ga doen.
En zo ben ik het pastoraat in gegaan!

Manieren waarop het geloof vorm heeft
gekregen

Rob vervolgt: 'lk vind in het geloof vooral blijd-
schap. Vertrouwen. En ook een kompas, dat me
helpt keuzes te maken. Daarnaast krijg ik veel
vertrouwen in momenten van persoonlijk gebed!
Een belangrijke christelijke waarde vindt Rob niet
oordelen, elkaar niet de maat nemen. 'Haal eerst
maar de balk uit je eigen ogen, voordat je naar de
splinter in andermans ogen kijkt. Niet oordelen is
voor mij ook belangrijk omdat geloof voor mij ook
hoort bij een gemeenschap vormen, blijvende
verbindingen met anderen aangaan en solidariteit.
Dat blijft niet gaande als je elkaar voortdurend de
maat neemt. Dat kan alleen wanneer je inziet: we
zijn ook allemaal stoethaspels ergens, en we doen
allemaal ons best, maar we schieten ook te kort.

'lk ben geraakt, en ook gevormd, door de spiritua-
liteit van de Jezuieten, gesticht door Ignatius. In die
spiritualiteit speelt het innerlijk een grote rol. Basis
is het vertrouwen dat de Heilige Geest je ingeeft
wat goed is om te doen, en wat goed is om te ver-
mijden. Ignatius heeft dat uitgewerkt in een manier
van bidden en overwegen waarin je keuzes kunt
maken met God, of beter: naar God toe. Die spiri-
tualiteit heeft me aandachtiger doen leven en ook
gemaakt dat ik in het dagelijks leven meer probeer
te onderscheiden wat het goede is om te doen.

Zo probeer ik ook in het dagelijks leven contact
met God te houden!

ke I
' |
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Viering 22 januari jl in de Nicolaasbasiliek met o.a. Rob Polet

Gehele interview: alledagkerk.nl/interview-rob-polet/
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Zr. Zoé schrijft in deze column korte
stukjes: gedeelde gedachten uit het
leven gegrepen. Dat wat zij zoal
meemaakt of ziet of wat haar bezig
houdt.

Zr. Zoé is parochiaan en kerkt in de
Vincentiuskerk.

Ze komt uit de Benedictijnse traditie.
Zij is in 1993 in het benedictinessen-
klooster (Lioba) in Egmond ingetre-
den. In 1998 deed zij haar eeuwige
professie aldaar en in 2011 kreeg zij
vanuit Rome toestemming om buiten
de slotmuren van het klooster te gaan
werken.

In 2016 is zij als zuster overgegaan naar
de Orde der gewijde maagden (Ordo
Consecrationis Virginum). Hun werk
bestaat voornamelijk binnen het
apostolaat en het kerkgebeuren. Zij
leven zelfstandig, en vallen onder de
plaatselijke bisschop in hun bisdom.
Zr. Zoé valt nu onder het bisdom
Haarlem-Amsterdam.

Zij heeft gestudeerd aan het Titus
Brandsma Instituut te Nijmegen voor
geestelijke begeleiding/mystagogie.

Koolmeesje

Als ik uit mijn raam kijk, zie ik regelmatig een
koolmeesje in de boom waarop ik op uit kijk.
Sprankelende zwarte oogjes kijken nieuwsgierig
mijn kamer in.

Dat deed me denken aan een anekdote uit het
klooster:

op een mooie 1entedag. met de stralende zon aan de
hemel liep ik nog gauw even naar mijn kloostercel
om mijn agenda te halen. Ik moest nog één afspraak
maken en dan kon ik een poosje in de weelderige
kloostertuin wandelen. Die was in deze tijd op zijn
mooist.

Ter‘wijl ik tijdens het lopen vluc}ltig door het raam
naar buiten keek, hoorde ik ineens 'plofl_., en daar
lag zomaar een klein jong koolme esje onder het
raam.

Tk schrok en Heef enkele ogen]olik]aen verschrikt
staan. Het kleine vogeltje stond daar stokstijf met
haar vleugeltjes uitgespreid en haar Eop}'e naar
boven gericht, Een goecl teken, dacht 1k b1] mezelf
danis er geen ]eneuzing in het nekje_

Zo snel als ik kon, liep ik naar mijn cel om een ba}aje
met verkoelend water te halen. Langzaam en voor-
zic}ltig strijk ik naast het kleine ]aoolmees}e neer,
dat nog in shock 11}]et Ik doopte mijn vingers in het
water en 1egcle het water c.lmuppelt}'e voor dmppeltje
op haar snaveltje

Enja hoor: het ]Rcolmeesje dronk het water van mijn
vingers en 1angzaam begon het wat levendige'r' te

worden!



Ik werd er helemaal bh] var. plotseling maakte ze
zich open vloog weg, maar.niet ver: het di ertje
moest nog leren dat je niet door ramen heen kunt
vli egen en vloog zo tegen het T'efter'r'aam aan.
Beduusd bleef het op de vensterbank staan, maar
dit keer niet in een shock.

Toen ik me heel langzaam weer op'm'chtte en het
kleine meesje al zachtjes toespra}g, voorzic]'ttig
naderend, bleek het nog steeds niet bang te zijn;
het kleine pluizen’ooﬂetje was bereid om op mijn
hand te komen zitten.

Met voorzichtige bewegingen leidde ik het door de
tuin op zoek naar de ouders. Die waren natuur‘lij]a
niet ver - die ervaring met jongen vogeltjes heb ik
van huis uit al geleerd. als mijn moeder de aangere-
den of verwonde vogels Verzorgde. die de kinderen
uit het dorp bij ons brachten. Mijn moeder leerde
me dan dat ik in principe jonge vogeltjes niet moest
aanraken, omdat hun ouders altijd in de buurt zijn
en op hen letten.

Maar enfin, nog steeds liep ik met het meesje op
mijn hand door de tuin, het bleef rustig zitten.

Tk deed mijn best om het diertje op haar gemak te
stellen door kleine vogelgeluidjes na te bootsen. Na
zon vijf minuten zette ik het meesje op een tak: het
ging er zelf op zitten als ik het bij een tak bracht.
Plotseling vloog ze op, helemaal naar het dak! En
ja..daar zat moeder koolmees al. Het kleine meesje
was zichtbaar verheugd en zo had ik een mooie dag
om nooit te vergeten.

Het kleine sc}lep seltje dat zomaar op mmijn hand
wilde zitten om een wandeling door de kloostertuin
te maken, doet me weer eens beseﬂ:en hoe kostbaar
en kwetsbaar het leven is.

Het is als een glimlach van God.
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Uitzicht (2014)
Collage
Alma Knol (1971 -)

Zie ook het gedicht over
de Goede Week van
Jean-Paul Vermassen
pag 24

Bij de afbeelding:
In deze collage verwijst elk element naar het uitzicht dat Jezus’ lijden, sterven en opstanding openen.
Door middel van ramen en geopende deuren is het begrip uitzicht letterlijk verbeeld.

Het interieur bestaat uit gewone meubelen en voorwerpen, die echter ook een verwijzing in zich dragen.
Zo verwijzen het brood en de wijn naar het avondmaal, waartoe Jezus opdracht gaf om zijn dood en lijden
te gedenken.

De kozijnen zijn donkerpaars. De werkelijkheid, hier een alledaags interieur, is in wezen donker. In dit
donker past ook het paarse kruis, symbool voor Jezus' lijden. Tegelijk vormt dit kruis een verbinding met
het licht dat naar binnen stroomt. Door het lijden kwam er weer hoop en licht in de wereld; het leidt naar
het uitzicht.

In het licht dat de werkelijkheid doet oplichten staat een alledaags voorwerp, een stoel. Hierop liggen
opgevouwen doeken. Ze refereren aan de doeken die de vrouwen op de derde dag in het graf vonden,
zonder het lichaam van Jezus, zonder de dood, als teken van de opwekking van Jezus.

Op de tafel staat een vaas met daarin een amandeltak met knoppen, die het voorjaar een nieuw leven
aankondigt. Het uitzicht vanuit de donkere ramen is ook op deze bloesemknoppen.

In de baan licht die naar binnen stroomt, zijn amandelbloesems verwerkt. De knoppen zijn uitgekomen,
zijn bloemen geworden. Het wit van de bloesems staat voor reiniging, voor het wassen van de zonden van
de wereld door de dood van het Jezus. De amandelboom komt in de Bijbel een aantal keer voor. Het
bloeien van de amandelboom houdt verband met de vervulling van de beloften van God. Het is in het
Midden-Oosten de eerste boom die in het voorjaar begint te bloeien. Ook Jezus is de Eerste, het begin van
een nieuw leven.

Het licht dat naar binnenstroomt heeft de vorm van een opgestane figuur die vrijheid uitstraalt - de
opstanding van Jezus verweven met de dagelijkse werkelijkheid.

Wij hebben zicht op wat buiten ons ligt. Op de Paasmorgen kwam het binnen.

Bron: https://artway.eu/content.php?id=1870&lang=ni&action=show



FAMILIEBERICHTEN

Overleden: 19december 2022 Christien Portegijs, 95 jaar

6 januari 2023  Mevr. M. Th. Kost - van de Nes, 82 jaar
25januari 2023  Co van Teeffelen, 81 jaar

In dankbare herinnering

Christien Portegijs

Mevrouw Christien Portegijs, geboren te Haarlem 28 maart 1927 en overleden
19 december 2022. Zij woonde (zolang ik haar ken en dat is zeker zo'n 60 jaar) in
de Wilhelminastraat en kerkte in de Vincentius tot het een paar jaar geleden niet
meer mogelijk was om naar de kerk te komen. Ze woonde ruim 50 jaar met haar
partner Willem van Eunen die haar tot op het laatste heeft verzorgd zodat zij
thuis is kunnen overlijden. Ze werd 28 december begraven bij haar zoon Fred
diein 1992 is overleden in het familiegraf op de begraafplaats Buitenveldert.
Ze was een gelovige vrouw die haar hele leven heeft gewerkt.

Ada Lases

Co van Teeffelen

Co van Teeffelen is vrij plotseling op 25 januari jl. op 81-jarige leeftijd overleden.
Co is jarenlang een actief vrijwilliger geweest in verschillende parochies. Hij
verdient het dat we hier in dankbare herinnering over hem schrijven.

Co was betonvlechter en heeft aan menig gebouw gewerkt, o.a de Stopera. Hij
heeft zijn vrouw op veel te jonge leeftijd al moeten missen.

Co woonde in de ‘katholieke’ Krommeniestraat in de Spaarndammerbuurt en
was aldaar verbonden aan de Magdalenaparochie. Hij was vele jaren vice-
voorzitter van het parochiebestuur en was lid van het Pastoraal team. Voor zijn
langdurige verdiensten voor de kerk heeft hij de pauselijke onderscheiding

‘Pro Eclessia et Pontifice ‘ontvangen.

Nadat de kerk werd afgebroken was Co vrijwilliger in de
Magdalenakapel in het parochiehuis in de Spaarndammer-
straat. Toen ook deze kerk werd gesloten, hetgeen Co heel
veel verdriet heeft gedaan, heeft hij de overgang gemaakt
naar de Augustinusparochie, alwaar hij zich snel thuisvoelde
en hij zich ook daar meteen als actief vrijwilliger heeft aan-
gemeld. Hij werd koster en collectant, en hielp ook met ver-
schillende werkzaamheden. Wij hebben hem leren kennen
als een gezellige echte Amsterdammer, een man met humor
en recht voor zijn raap met het hart op de tong. Co was ook
aangesloten bij de bezinningsgroep Zrs. van Julie Postel
waar hij betrokken was en regelmatig kwamen ze bijeen in
Amsterdam of Boxmeer. In het Algemene moederhuis de
Abdij in Saint Sauveur voelde hij zich thuis en genoot van de
bijeenkomsten. Co had een oecumenisch hart en was zeer
gelovig. Er was een grote belangstelling bij zijn uitvaartdienst

en begrafenis op St. Barbara. Co zal door velen gemist wor- Co temidden van de bezinningsgroep

den. Dat hij mage rusten in vrede!
Ria van Breukelen en Annie Janssen

23



Uitzicht (2014)
Collage
Alma Knol (1971 -)

Bij de afbeelding:

In deze collage verwijst elk element naar het
uitzicht dat Jezus' lijden, sterven en opstanding
openen.

Door middel van ramen en geopende deuren is
het begrip uitzicht letterlijk verbeeld. Het interieur
bestaat uit gewone meubelen en voorwerpen, die
echter ook een verwijzing in zich dragen naar de
gebeurtenissen in de Goede Week.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de
symboliek in deze college pag. 22

De Goede Week

Het is een stille week.
Zoveel onrecht.
Zoveel lijden.
Zoveel verlies.

Het is een goede week.
Zoveel trouw.

Zoveel overgave.
Zoveel moed.

Het is een heilige week.
Zoveel herkenning.
Zoveel verbondenheid.
Zoveel hoop.

Het is de krachtigste week van het jaar.
Stenen worden weggerold.
Duisternis wordt verlicht.
Graankorrel wordt kiemkracht.

Jean-Paul Vermassen

Wijwensen u een inspirerende veertigdagen tijd toe en een zalig Pasen !

Woont geadresseerde niet op dit adres of wilt u dit blad niet meer ontvangen, mailt u dit dan even
aan: info@rkamsterdamwest.nl of belt u naar tel.nr. 020 682 49 27. Dank u wel.
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