Sp1r1t

ASSlSl

27 oktober 2011
Omwille van de Vrede

Interreligieuze ontmoeting

Wiaar:
Mozes & Aidron, Waterloopplein 207, Amsterdam

Wanneer:

27 oktober 2011 om 20:15 uur

Wie:

U, ik, jij, iedereen die vrede wil

Aan de bijeenkomst werken mee:
Kamathanachariya Adi Ichsan (Boeddhisten)
Dominee Julia van Rijn (Protestantse Kerk Nederland)
Imam Osman Pakoz (Turkse moskee)

Pastor Stanley Hofwijks (Maranatha Ministries)

Rabbijn Menno ten Brink (Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam)
Vader Arsenius El Baramousy (Koptisch-Orthodoxe kerk)
Inder Mataw (Prasne, Vedische hindoestroming)

Pastor Ibrahim Abarshi (Redeemed Christian Church of God)
Imam Echarrouti (IMarokkaanse moskee)

Bisschop Jozef Punt (Rooms-katholieke kerk)



Interreligieuze bijeenkomst voor de vrede

Vertegenwoordigers van vijf grote religieuze tradities komen samen in de
Mozes & Aironkerk. Hier klinken teksten uit de verschillende tradities
en wordt een ‘Appel voor vrede’ ondertekend. Kinderen overhandigen
dit ‘Appel voor vrede’ aan vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties. Ook u en jij bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Programma:
De avond begint om 19.00 uur met een gebed voor vrede tegelijkertijd op
verschillende religieuze plekken in Amsterdam:

Het gebed voor alle christenen is in de Krijtberg, Singel 448.

Het gebed voor alle moslims is in Moskee Al Kabir, Weesperzijde 76.
Het gebed voor de hindoes en de boeddhisten is in het Meditatiecentrum
in de Sint Pieterspoortsteeg 29-1 (zijstraat van de Nes).

Aansluitend trekken we door de stad naar de Mozes en Adron,
Waterlooplein 207, waar om 20.15 uur de gezamenlijke bijeenkomst
begint.

Initiatiefnemers voor deze bijeenkomst zijn de Franciscanen van
Nederland en de gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam.

Meer informatie:

www.SpiritofAssisi.nl of santegidio@hetnet.nl of 06-10 13 55 32
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